Hilaire De Taeye

Geboren op 12-09-1930 te Bassevelde
Overleden op 13-10-1997 te Sint-Niklaas
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

BE HEER

Hilaire DE TAEYE

echtgenoot van Mevrouw
Georgette DE BACKER

Geboren te Bassevelde op 12 september 1930
en overleden in de Stadskliniek van
Sint-Nikiaas op 13 oktober 1997,
Vioarzien van het Ziekensacrament.

Gepensioneerd rijkswachter.
1ste wachtmeester,
Ridder in de Orde van Leopold II.
Ridder in de Kroonorde.
Militaire ersteken 1ste kias.

De families
DE TAEYE, DE BACKER,
CLAEYS en ROSIE

danken U oprecht voor
uw biijken van deelneming en voor uw gebed.

www. indeken be

Liefste man, paake, pépé en vriend.
Waarom ben jij zo vroeg van ons
heengegaan? Dit afscheid kwam voar
ons allemaal veel te vroeg.

Jij die voor iedereen klaar stond, diegene
laat je nu in de kou.

Al een aantal jaren ging het met

jou niet zo goed. Maar toch wou

Jii dat voor ons verswijgen.

Tot op die fatale dag, waarop jij

ons duidelijk het teken gegeven hebt
van “lk kan niet mesr”,

Maar ook deze kiap was jou niet teveesl,
want samen met je maaks

gingen jullie vechten.

Voor iedereen waren het bange dagen
van wachten met af en toe sen
sprankeltje hoop.

Maar dat sprankeftjie hoop verdween in
een fiits bij het gerinkel van de telefoon,
Vioor ons was dat het begin van een lange
lidensweg, voor u het einde,

Pépé, ik hoop dat je daar heel gelukkig
mag wezen. Want jij zult steeds blijven

der leven i hiten.
wver in onze gedachten Nathalie

Bagr, Leamans, Harmmae, Tel. 052/47 04 08
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