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Zalig zij die in de Heer sterven.

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de heer

Frederik Emiel Peirlinck
echtgenoot van Mevr. lda VAN HOECKE

geboren te Uitbergen op 18 april 1898 en
overleden in de O. L. Vrouw Kliniek te Aalst
op 9 april 1980.

Gesterkt door het zizkensakrament.
Lid v/d bond der kristelijke gepensioneerden

Onze duurbare overledene was een vroom
en echt kristen uit één stuk. Hij had een edel
hart, goed voor iedereen, was eenvoudig en
oprecht.

Ernst, man van plicht, God voor ogen heeft
hij nooit de wereld gezocht. Voor zijn kriste-
lijke overtuiging durfde hij uitkomen eniedere
zondag tot zijn hoge ouderdom was hij op post
om de Heer zijn hulde te brengen.

Onverwacht gaan voor hem de woorden van
de Meester in vervulling «lk ben de Verrijze-
nis en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven
ook al is hij gestorven, en wie in Mij gelooft zal
niet sterven in eeuwigheid.

www, indeken be

Een schoon, goed echtpaar wordt nu ge-
scheiden, geliefd van zijn kinderen en klein-
kinderen. Steeds op post voor zijn bond van
Kristen gepensioneerden was zijn huisgaands
ook het begin van zijn heengaan naar de Heer.
Moge mijn goede ida, kinderen, kleinkinderen,
familieleden, geburen en gepensioneerden een
dank weten voor mijn lang en schoon leven
voor elkaar.

Weest mij gedachtigin uw gebed.
Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

Voor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid.
danken je van harte

De families PEIRLINCK, VAN HOECKE,
VERHOFSTAOT en CATTOIR.
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