Elodie Peirlinck

Geboren op 20-11-1930 te Uitbergen
Overleden op 07-10-2009 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

De moeder biijft voor altiid leven:
haar ogen en haar blije mond En als ik doodga, huil maar niet.
en hoe zii in haar keuken stond Ik ben niet echt dood moet je weten.
en lachend 't beste heeft gegeven. Het is het heimwee dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,
als jij die bent vergeten.
T En als ik doodga, treur maar niet.

Ik ben niet echt weg, moet je weten.
Herinnering aan éésu Eett’ é.rr?rifﬁiggg'n at ik achterliet.
als jij dat bent vergeten.

MEVIoUW
" En als ik doodga, huil maar niet.
Elodie PEIRLINCK i ban niet Gor elood, most 1 wetar
Gehoren te Uitbergen op 20 november 1930 en overleden é&g%iﬁg“ lichaam dat ik achterliet.
in het A.S.Z. te Wetteren op 7 oktober 2009. als jij me benﬁg'rgeten.
Echtgenote van de heer Baziel LEYS. Dood ben ik pas, '

als jij me bent vergeten,

Bram Vermeulen

Oank voor uw blijk wvan medaleven.
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