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Ik zal komen, zegt de Goddelijke Leeraar, als een
dief in den nacht... Wees dus altijd bareid.

i Bid voor de ziel van

ALFONS VAN DE WIELE
echtgenoot van
EMILIE DUQUET

geboren te Uitbergen de 28 October 18756 en aldaar
schielijk overleden, den 19 Maart 1955,

Gezalid met het H. Oliesel.

Politiek opgeeiste 1914-18

Al bereikt de mens nen hogen ouderdom, toch komt
de dood nog onverwachts, en blijit het pijnlijke van
de schelding onverminderd. — Lange jaren mocht de-
ze man genieten van het leven, en in onvermoelbare
werkzaamheld het welzijn van gezin behartigen.

Lange jaren mocht hij lief en leed van het dagelijkse
leven delen met zljn beminde echtgencte. — Als nen
braven huisvader heait Alions onder de zijnen ge-
leetd en zich afgesloofd om te voorzien In de nood.
wendigheden van zijn talrijk huisgezin. — In bittere
ballingschap heeft hij het karlg oorlogsbrood geeétan,
maar noolt heedt hij in zijnen nood zijn vrouw en kin-
deren vergeten. — Acht en vijitig malen trok hij, met
den knapzak op de schouders, naar Frankrijk, en
kwam dan terug, trouw aan vrouw en kinderen, zo
blij ale hij aoan moeder een ponkje geld kon geven
voor den harden winter, — Hij was een rechischa-
pen man, de waarheld was in zijnen mond, geen ge-
velnsdheid werd op zijn lippen gevonden.

Daar hij alttjd bereld was om voor zijnen Goddellj-
ken Rechter te verschijnen, vroeg hij Hemin 't gebed
dat zijn dood een overgang zou zijn naar 't eeuwlg
leven zonder de pljnen en angsten van den dood. Zijn
gebed werd verhoord: immers de schislijke dood is
niet te vrezen, doch wel de onvoorberelde dood.

Duurbare Echtgenote, met wie ik meer dan vijitig
jaren lang de lasten van het huwelijk gedragen en
gedeeld heb, troost u in uw droefheid bij de gedachte
dat ik verblljf in den Hemel, waar mijn vreugde nooit
meer zal gestoord worden. Daarboven zullen wij al-
kander weerzien om, na ons vijitigjarig jubileum hier
gevierd te hebben, ons esuwig jubileum te vieren in
rust en vreds en nooit meer gescheiden te worden.

Beminde Kinders, glj waart het doel van al ‘mijn
kommer en zorgen; bewaart de gedachtenis aan
Vader en schenkt hem den troost van uw gebad.

Wat mijrest 2... Een aardse klulsje
In den lommer van een krulsje.

Heer Jezus, schenk hem de eeuwige rust,

De familien VAN DE WIELE en DUQUET,
danken U voor uw christe-
|ijlce L{Eeineming en  uw
gebeden voor de dierbare

aFgestuwenu.




