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t BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mijnheer

Aimé VAN DE WIELE

Weduwnaar van Mevrouw
SYLVIE VAN DER CRUYSSEN

Geboren te Uithergen, de 15 Oktober 1874 en
godvruchtig overleden te Wichelen, de 16 de-
cember 1963, gesterkt door de HH. Sacramen-
ten der stervenden en de Pauselijke Zegen.
Hij was lid van de bond van het H. Hart
en van het gencotschap der H. Barbara.

Vereerd met de Gouden palmen der Kroonorde.

Rustend brugwachter der eerste brug over de
Schelde te Uitbergen.

Aimé was een doorbrave man, over wie alle
goed kan worden gezegd, bovenal was hij een
vurige kristen, die ten zeerste getrouw was aan
al zijn verplichtingen ; nooit ontbrak hij in de
Bondsmis ; elke dag bad hij de reeks gebeden
waarmede heel zijn leven werd geheiligd.

Wie kent zijn nitnemende dienstvaardigheid
niet, zijn onverdroten werklust tot in de laatste
dagen van zijn leven! Als vader heeft hij de
harde strijd gekend om het bestaan en steeds
heeft hij de middelen gevonden om te kunnen
instaan voor een goede toekomst voor zijn kin-
deren; als wvoorbeeldige echigenoot bleef hij
uiterst  getrouw en wanneer bij Moeder de
krachten afnamen nam hij moedig hare verzor-
ging en huiselijke bezigheden op zich, kortom
stellen wij hem als een toonbeeld voor onze
samenleving.

Zijn onbegrensd betrouwen op God heeft
hem niet te leur gesteld : hij is heengegaan
zonder veel last of pijnen en hij zal nu zeker
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een heerlijke beloning genieten bij Moeder in
de Hemel.

Duurbare kinderen, ik had u zo innig lief
en ik was zo gelukkig in uw nabijheid ! Daar is
nu een einde aan gekomen; ik dank u voor
uw genegenheid en bezorgdheid ; maar bovenal
aan u, mijn schoondochter Agnes, die mij dag
en nacht hebt bijgestaan, met waakzaamheid en
hulp omgeven. hebt mijn innige dank ; U ook
mijn beste neef Achiel, ben ik zo dankbaar om-
dat gij zoveel zon in mijn leven hebt gebracht :
die gespannen boog heeft zoveel ontspanning
bezorgd !| Maar vooral naar U, mijn duurbare
zoon in het klooster, gaan mijn gedachten : gij
waart mijn troost en fierheid! Ik reken op al-
ler gebeden, maar vooral op de uwe.
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Eerw. Broeder Sebastiaan, geboren Mr Phi-
lemond Van de Wiele, leraar aan het
St-Lucasinstituut, te Brussel;

Mren Mw Emiel Van Beurden-Van de Wiele
kinderen en kleinkind ;

Mren Mw Omer Van de Wiele-Temmerman
kinderen en kleinkinderen;

De familién Van de Wiele, Van Waerenbeack,
Van der Cruyssen en De Clippel,

DANKEN U voor uw gebeden en blij-
ken van deelneming in hun diepe
TOUW.

Druklk. De Nil, Wichelen.




