Martha Vande Wiele

Geboren op 04-09-1943 te Berlare
Overleden op 04-10-1994 te Berlare
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In de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
JUFFROUW

MARTHA VANDE WIELE

dochter van Jules(t) en Yvonna Braeckman

geboren te Berlare op 4 september 1943
en thuis godvruchtig overleden te Berlare
op 4 oktober 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten,

Martha is niet meer, We rouwen bij haar heengaan.
Met haar verdwijnt een moedige vrouw die veel in
stilte heeft gedragen. Martha was bekommerd en
vergevingsgezind. Zij hield van allen die zij ont-
moette. Ze uitte haar vriendelijkheid met een goed
woord en met een minzaam gebaar. Ze droeg al

jarenlang haar ziekte in stilte en overgave.
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Toch bleef haar levensmoed sterk en krachtig. Sa-
men met moeder woonde zij op de hoek van de
Eremijtenwegel en deelde daar lief en leed. Ze
hield van goede buurtschap en familiale verbon-
denheid. Ze genoot ervan wanneer thuis de kinde-
ren en de familieléden bij moeder over en weer
kwamen. Ze had altijd een attentie voor hen over.
Zij borg vele dingen in haar hart. Geen boos woord,
geen verdrietige uitlating kwam owver haar lippen.
Wanneer lijden en ziekte haar dagen donker kleur-
den met last, zou zij nooit klagen. Ze heeft haar
lijden en haar zielepijn grootmoedig gedragen.
Thans rust zij in de vrede, verenigd aan de zijde
van haar vader. Wij bidden voor haar om hemelse
thuiskomst en vragen dat zij ten beste spreekt voor
ons allen bij God.

Moeder, wij hebben samen alles gedeeld. We ge-
noten van de huiselijke gezelligheid en van de vele
parochiale bijeenkomsten die we samen mee-
maakten, Dank voor alles. Steun nu op allen die
u blijvend met liefde en zorg willen omringen.
Beste broers en zussen, dank voor zoveel. Dank
in het bijzonder voor de steun in mijn laatste le-
vensdagen. Zorg voor moeder en behoud de vrede
in het eigen hart. Bewaar de mooie herinneringen
en denk aan mij in uw gebed.

De families
VANDE WIELE en BRAECKMAN
danken voor uw gebed en voor uw deeiname
in de rouw.

Druk. E. De Vairman, Berlara









