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Om Je heengaan treuren wij.
Om wat je was zijn wi] dankbaar.

-|-

Bewsaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

MEVROUW

MADELEINE DE COCK

weduwe van de Heer
ROMAIN DE CORTE

ceboren te Wangenies op 3 februari 1914
en naar haar Schepper teruggekeerd te
Zottegem, kliniek 5t.-Elisabeth,
op 14 november 1996, gesterkt
door de H.H. Sacramenten der zieken.

Daniél en Godelieve
VERHOEYEN - DE COGRTE,
oen, Wouter en Steven,

Patrick en Chantal
DE CORTE - VAN STEERTHEM,
Stijn, Ben en Mele,

De families DE COCIKK{ - DE CORTE -
DE BACKER en RHYM

danken U wvan harte voer uw aanwezigheld,
gebed en medeleven.

Heer, wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood.

Die gedachte geeft ons hoop.

Maar als we iemand

die ons dierbaar is werliezen,

hebben we geen antwoord.

Laat ons Heer,

ons leven in Uw handen leggen

en leer ons telkens weer

“Uw wil geschiede" zeggen.
T.H.

Ten afscheid bidden wij =

Heer God, wij danken U voor deze goede
vrouw In wie we U een beetje mochten
ontdekken.

Bewaar haar in Uw liefde die niet vergaat.
Maalk haar deelgencot zan Uw Eeuwig
leven.

H. Maggd Maria, H. Meoeder Anna, bid
voor ons, kwetsbare mensen... Amen.

Slaap wel, moeder en fot ziens...

Begr. Van den Bulcke W. en M., Moortsele
Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munta



