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PAULA PLEHIERS

weduwe van de Heer

JULES HEYNDRICKX

geboren te Scheldewindeke op 23 september 1513
en thuis plots overleden te Bottelare

op 31 december 1993,

gesterkt door het Gebed van de H. Kerk.

Lid wvan de Kristelijke Bond van Gepensioneerden
te Bottelare.

Raoul en Jacqueline Heyndrickx-Janssens,
Germain en Diana Van Den Berghe-Heyndricko,
Danny en Peggy Heyndrickx-Thienpont,
Marnix en Dorine Heyndrickx-Van Cauwenberghe,
Giovanni en Dina Willaert-Heyndricksx,
Stephane en Rita Rooseleers-Van den Berghe,
Brenda Heyndrickx,
Kimberly Rooseleers,
De families Plehiers - Houbracken en

Heyndrickx - Remue,

danken U wvoor de blijken van
dealneming in rouw en gebed.

Rouwcentrum Heyse, Merelbeke - Druk. Houbracken

Liefste Mémé,

Op 23 september 1313 werd je geboren

als derde telg van vier, tussen het koren.

U kwam terecht in een streng arbeidersgezin

en nlemand was er te min.

Het was er te werken en te geloven in God

want anders kwam er niets in de pot.

Als jong meisje, in oorlogstijd...

leerde U de man van uw leven kennen,

en jullie besloten

de weg verder, samen af te leggen.

Je kreeg uit deze liefde, twee kinderen,

een zoon zo broos en een dochter zo vinnig.

Het stond in vele boeken geschreven :

Het huwelijksbootje is steeds gevuld

mat liefde en geluk"

maar... dat liep in jouw gezinnetje wel eens stuk.

U kreeg zware tegenslagen, te verwerken,

maar juist dit maakte U steeds sterker.

Een miskraam was voor jou bestemd,

uw zoon werd door kinderverlamming getergd,

en uw echtgenoot kreeg op jonge leeftijd

te kampen met zware ziekten die het lichaam verslijt.

Maar... steeds hebt U zich goed gehouden

en U had in God veel vertrouwen.

Ja... er kwamen ook blije momenten.

Je kinderen schonken jou 4 kleinkinderen en twee

van die kleinkinderen gaven jou 2 achterkleinkinderen.

Al die kileinkinderen zijn van jou een grote fan.

Een groot deel van ons leven

hebben wij bij jou doorgebracht

en soms wel dag en nacht.

Elke dag en elk uur had jij genoeg energie en vuur

om vanaf onze geboorte tot vandaag

steeds voor ons klaar te staan,

om te poetsen en op te ruimen,

maar vooral om af te wassen,

want jij weet het zoals een sluwe panter

dat laten wij liever over aan een andar.

Jij verdient een grote kroon

de kroon van een sprookjesfee

want zo een mémé krijgen wij van God

bij onze geboorte nooit meer mee.

Wij zullen altijd van jou blijven houden

al is de dag gekomen dat wij je enkel in onze

gedachten, in onze armen zullen kum;‘en houden.
ita.




