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God gaf... God nam...

T

Troostend aandenken aan
SOPHIE PLATTEAUX
teergeliefd dochtertje

van Paul Platteaux en Anita Putteman

Geboren te Dendermonde op 13 mei 1974
en voor eeuwig ingeslapen op 7 september 1975,
in de Sint-Christianakliniek te Dendermaonde.

Wil wenen, Heer, maar zonder klagen,
wij mogen U geen reden wvragen :

Gij zijt oneindlg goed en wijs.

Uw wil geschiede! Hoor de bede :

Geef ons kindje de grote vrede

en leld het in uw paradijs. (G.G.)

We wisten je gelukkig.

Je lachte om je muziekdoos.

Je speelde met je pop.

Je spartelde van plezier om Je broertjes.
.g'e kraalde van geluk omdat je het goed vond
Ij ons.

En in je oogjes hebben we een jsar lang
liefde gelezen.

Sophietje, lief zorgenkind.

Je kamertje iz leeg nu. Ons huis en ons hart
zijn leeg. Er resten alleen het grote wverdriet,
de kleine herinneringen, de stille dankbaarheid
omdat Jij ons leerde oneindig te beminnen.
God heeft je geroepen.

We nemen afscheid wandaag met bloemen die
vol tranen hangen. We nemen afscheid maar
niet wvoor altijd.

God is oneindig liefde...

... &n je hebt geen pijn meer nu...

Je lacht,

je speelt...

Wij weten je gelukkig.

In paradisum deducant te Angeli...

.I.

De families Platteaux en Putteman

danken U van harte voor de blijken
van innige en christelijke deelneming.
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