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Zalig de doodex, die in Gods li:ide gestorven zijn.
ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

ALFRED VAN BRUSSEL

Echtgenoot van Mevrouw

Angéle Van Extergem

geboren te Lokeren den 17 Sepfember 1593
en operleden te Gent den 24 September 1928,

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

De zielen der rechtvaardigen ziin in Gods hand en
de amart der docd zal hen nlet treffea; in de cogen
der dwazen schijnen 2# te sterven, doch zff zijn in

veede; hun lijden is gering geweest in vergelijking
met het groote goed dat hun zal wedervaren: de
Heer heeft hen beprozid en hen waardig bevonden.
Sap. 3.
Zijn hande! en wandel van vele jaren was een
gedurig voorbeeld dat deze die hem hebben gekend.
helpen zal tot plichtvervulling: want het voorheeld
van anderen maakt ons het werk lichter; en ook
troosten zal, want zacht is bij in den Heer ontslapen,

Mijne duurbare echtgenoote. kinderen, ouders en
bloedverwanten, ik heb u verlaten: de hemel =zal
mijn eeuwig vaderland zijn, van daaruit zal ik op
u neerzien, steeds u beminnend. Ik dank u voor de
zorgen aan mij besteed, Moge God u alles vergelden.
Doch, vergeet mij niet in uwe gebeden. bemint
elkander. weest zelf altiid getrouw aan God en
Kerk, dan zien wij elkaader weder in den Hemel,
waar ceuwige vreugde na 't korte aardsche leven,
ons verbliiden zal.

Heilig Hart van Jezus ik heb betrouwen in UL

300 d. aflaat.







