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Onze Vader,... uw Wil geschisde,
GEDENK IN UW GEBEOQEN

de ziel van Mijnheer

GUSTAAF SERAPHIEN RUPUS

Echtgenoot van Mevrouw

FLORENTIA VERLAECKT

geboren te Zele, den 2 November 1891, en aldaar
godvruchtig overleden, den |6 December 1947,

gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Hij was lid van den bond van het H. Hart en van het
genootschap van de H. Franciscus Xaverius,
.D_.. .

Op zijn aangezicht lag de weerglans der wijsheid.

_ (Ecel. VIII- 1)

Zij sprak door zijn mond, en zijntong verkondigde
wat recht |§ (Ps. XXXV = 30-31)

Deze wijze en zachtmoedige man was voor allen een
voorbeeld in woord en omgang. Zonder esnig mensche-
lijk opzicht heeft hij in alles zijn plichten nauwgezet
vervuld.

Sterk door zijn geloof wist hij alles uit Gods hand te
aanvaarden ; de dagelijksche zorgen en lasten voor zijn
schoon gezin; de smarten van een pijniijke ziekte.
Kalm en rustig heeft hij zijn edele ziel terug gegeven aan
den Meester over leven en dood. Zijn sterven was het
vrediz slot van een werkzaam, vreedzaam, eerlijk leven.

Duurbare echtgenoote en kinderen, zwaar en pijnlijk
is de slag die u treft. 'k Ware zoo graag nog langen tijd
uw steun en troost gebleven. God heeft eranders over be—
schikt. Laatthans uw geloof en vertrouwen sterker zijn
danuwsmart. [k dank uvoor de liefdeentoewijdingdie ik
aan u mocht ondervinden. God zegene en bescherme u.

Mijn lieve oude vader, bloedverwanten en vrienden, gij
vooral mijn zuster die u gansch aanden Heer hebt toege-
wijd, blijft met mij vereenigdin gebed en offer, tot wan-
neer de dag aanbreekt van een blij- en altijd blijvend
weerzien bij den Heer.

Heilig Hart van jezus. uw rijk kome . (300dagen aﬁ }







