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Eerst In uw ouderdom daalt ge ten grave,
zoals de schoof wordt binnengehaald ais het tijd is.
flob. 5, 26)

.r

Dierbaar aandenken aan
de Heer

Maurice MUILLE

weduwnaar van Mevrouw Maria MOLLEZ
echtgenoot van Mevrouw Julia NUITTEN

geboren te Hooglede op 1 augustus 1909

en godvruchtig overleden te Menen

op 18 sugustus 1993,

gesterkt door de sakramenten van de zieken.

Lid van de Soc. Gepensionaerden,

De schoof wordt binnengehaald als het tijd is...
maar soms lijkt hst ons te wroeg...

Je vrouw en een dochter afgeven blijft je tekenen.
De schoof wordt binnsngehasld als het tijd is...
maer soms lijkt het ons ongepast...

want ze hadden elkaar

— nu 2ze bijma in het zilver bij elkaar waren —

des te meer nodig.

Ook al was het ziek zijn er,

ook &l qing het woortdurgnd minder en minder

en kwam het ens kwaaltje na het andere...

— zoals de leeftlid kon laten vermoeden —

toch blijft men anders hopen.

De schoof wordt binnangehaald...
rijk gevuld met arbeid over de grens ;

*t seizoen op ‘t land ; later in de verfiabriek.
rijk gevuld met arbeid bij de boeren

en het opdelven — zelfs bij nachte —

van wat de oorlog aan materiasl in de grond had

geboord.

Hij was specialist In 't vak.

Hij rook het asn de grond waar en hoe diep iels

zat.
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rijlk gevuld met liefde voor z'n tuin
en wanneer hij het zelfi niet mear aankon
was er nog altijd zijn sanwijzingen met z'n stok.
rijk gevuld met liefde wvoor z'n kinderen en klain-
kinderen
wiens wederllafde hem zo'n deugd deden...
luisteren nzar z'n met flerheid vertelde levens-
verhalen,
rondvoeren als hij het vroeg...
voor de zoves|ste maal esn laatste keer naar
z'n jomgste broer,
genistend van ult eten,
zonder veel woorden ultziende naar de dag dat
het seminarie zou beginnen,
rijk gevuld met liefde voor z'n omgaving :
hij was gresg gezien,
wellicht omdat men geen "woorden' kon hebben
met hem
en aangenaam was in de omgang.
rijk gevuld... en rijp voor de oogst
met pijn, maar ook met grote dankbaarheid.
Hij had alles hier woor ons gmid...
we hopen dat de Heer van het leven
— dia wij God noemen —
zlin leven even rijk vond als wij
en nu het schoonste woor hem regeit...
voor altiid.

Julia Muoitten, zifjn echtgenole ;
Frans en Jeannette Bouckenooghe - Muille
en kinderen,
Roger en lda Mestdagh - Soetaert,
kinderen en klainkinderen,
Rapha&l en Christiane Del'Haye - Soetaert,
kinderen en kieinkinderen,

zijn kinderen, kiein- en achterkleinkinderen :
De families Mullle - Lemahieu, Mollez - Lorsom en
Soetgert - Muitten,
danken u voor uw gebeden en waarderen de blijken
van christelijke desineming.

Rouwleiding Misplon - Larnout.
Druk J. Delvoye, Beselare.



