Ferdinand Van Extergem

Geboren op 11-01-1867 te Lebbeke
Overleden op 18-01-1948 te Lebbeke
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Zijn krachten namen af en hij stierf in een ge-
lukkigen en hoogen ouderdom,

BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

Ferdinand VAN EXTERGEM

Echtgenoot van
Mevrouw Melanie DE RIDDER

Geboren te Lebbeke de 11 Januari 1867 en aldaar
overleden de 18 Januari 1948, voorzien van de H.H.
Sacramenten,

Lid van de Koninklijke Fanfaren «QOrpheus»

Boek der Schepping.

Gezegend zij de Heer, want Hij heeft de stem van
mijn wenen verhoord. Op Hem heeft mijn hart ge-
hoopt en ik ben geholpen geworden.

Door noest werken wist hij zijn kinderen op te
voeden tot zelfstandige burgers. Hij zag ze, ging ze
na en was gelukkig ze goed en welvarend te zien.

De rechtzinnigen worden nooit door God verlaten.
Beproevingen en bittere dagen kunnen komen, maar
die zijn toevlucht zoekt bij God wvindt altijd troost
en versterking.

Zo graag zou hij nogmaals de H. Communie ont-
vangen hebben, 't was onmogelijk.. Hij voelde spijt..
Omringd van vrouw en kinderen... de laatste zegen
van de priester.., en,. een uur nadien was vader niet
meer... Mijn Jezus, ontvang mijn ziel.

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen,
uw liefdezorgen, zo lang... en toch altijd even moedig
troostten mij. Ik dank U. Gij allen hebt mijn einde
gezien en blij bejegend. Gedenkt mijn laatste maan-
den en dagen, Leeft gij ook gelukkig... vader voor
ogen en de God van vrede zal ons allen wverenigen
hierboven in de Hemel. Bidt voor mij.

Allerheiligste Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk,
300 dagen aflaat.
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