Arseen Van Extergem

Geboren op 14-04-1894 te Zele

Overleden op 24-12-1958 te Zele
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Geloofd =ij Jezus Christus.

T

Tot vroom aandenken aan de ziel van
MIJNHEER

Arseen VAN EXTERGEM

Politiebrizgadier — Oud-Strijder 1914-1918

Ridder in de Orde van Leopeld 11
met zwaarden en de EKroonaorde,
drager van verscheidene militaire eretekens
Lid van de Bond van het H., Hart
Lid van de Bond der Vuurkruisers
Erelid van de Kon. Harmonie «Ste-Cecilian
en van andere plaatselijke verenigingen.

Weduwnaar van Mevrouw
MARGARETA SAMSON

geboren te Zele op 14 april 1894 en aldaar
overleden ten gevolge van een ongeluk op
woensdag 24 december 1958, versterkt door
het H. Oliesel.

Tragisch is het heengaan van deze plichts-
getrouwe man. Want een man wvan plicht
was hij, in alle opzichten.

Reeds als jong soldaat wvervulde hij op
correcte wijze zijn vaderlandse plichten in
de wereldoorlog. En nadien heeft hij met
hart en ziel in dienst gestaan wvan zijn
medeburgers op de gemeente. Hij was de
gedienstigheid, waakzaamheid en voorzich-
tigheid in persoon.

Echtgenote en kinderen waren de geliefde
wesens waarvoor al zijn vrije tijd beschik-
baar was. Ook hier was hij de trouwe en
toegewijde man,
~ Boven dat alles stond zijn dienst van God
in de vervulling van zijn christelijke plich-

ten. Met eerbied en liefde begroette en hielp
hij zijn geestelijke en wereldlijke oversten.

God zag dat alles goed was - juist op het
einde van zijn ambt riep Hij zijn dienaar
tot Zich. Zijn dienst is vervuld, zijn taak
volbracht. Hij moge nu het eeuwig loon ont-
vangen voor zijn werken.

Geliefde kinderen, pijnlijk is dit afscheid,
ook dit offer moeten wij voor God, onze
Heer en Meester kunnen brengen. De god-
delijke Voorzienigheid schikt atles voor ns:
beste in ons leven, Beminde kleinkinderen
bidt ook gij voor mij.

De families VAN EXTERGEM, SAMSON,
VAN HESPEN en DE WILDE.

danken U wvoor de blijken van deel-
neming en verzekering van gebeden.

Druk. N. Laget, Zele




