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Kostbaar is in Gods oogen de dood der recht-
veerdigen, Ps. 115,

LALIG AANDENKEN
VAN MIJNHEER

LOUIS VEREECKEN

ECHTGENOOT VAN
MATHILDA DE LEENHEER

gehoren te Evembodegem den 28 Mei 1841
en godvruchtig overleden te Welle
deri 2 Oktober 1929,
voorzien van de H.H. Sacramenten.
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De duurbare afgestorvene was eenvoudig,
werkzaam en gedieustig : zijue gedachtenis is
1 zegening.

Zijone krachten namen at en hij stierf in eenen
gezegenden en hoogen ouderdom. Word.25.

Ziin leven is niet geeindigd, hij heeft het ver-
wisseld met een betere. 't [s de aarde niet die
hem bedekt maar de hemel die hem outvangen
heeft. H. Basil.

Beminde Echtgenoote eu Kinderen, vergeet
mijne zorg en zuchten niet die tot uw geluk
hebben gestrekt, Ondanks alle pogingen vinden
wij hier maar ijdelheid en voorbijgaande ge-
not, Daarom bedroefd u nie¢t bij onze schei-
ding ; troost u liever, want voortaan ga ik eene
volmaakte en onvergaanbare vreugde genieteun,
Daarboven blijf ik u beminnen in afwachting
van onze eéuwige vereeniging,

H. Hert van Jesus, op U betrouw ik.

300 dagen aflaat,
Zoet Hart van Marla, wees mifn heil

00 dagen afl.
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