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Aandenken aan het leven

en de uitvaartlitirgie wvan

MEVROUW

Laura VEREECKEN

echtgencte van de Heer
Albsrt VAN DEN BOGAERT

Geboren te Wichelen op 17 juli 1920
en gesterkt door de ziekenzalving
rustig overgegaan naar de wrede

en de liefde van de Verrezen Heer
op 26 november 1983,

Uw aanwezigheid in de wvitvaartliturgie
en uw gebeden waren voor ons een troost
Wii danken U

Albert Van Den Bogaert
kinderen en kleinkind
De familie

Fouwleiding Roels-Rombaut, Margote 71
9198 Wichelen - Tel. (D52) 42 30 92

Leven is een wonder gebeuren.
Leven is slapen en onbwaker, is vm'!an-gen...
Leven is ook gekneusd wurden en piin hebben.
Leven iz weemoed... is altijd een beetie sterven
Heer Gﬂd ook Gi nqguerda het sterven niet
maar bevestigde het leven.
En de draad van dat leven loopt verder als wij
nu de kracht hebben om ons aan U vast te
houden.
Onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder s
niet meer
zij is nu anders, zij rust zoals de macht rust is.
Zi] is nu stilte, als een boek dat vitgelezen is
en weer wordt dichtgeslagen.
Vaor haar is die stilte, de stilte van de nieuvwe
schepping
Haar pijnlijke glimlach van de laatste maanden
bloeit nu open voor het sangezicht van de Heer.
Zij had het leven lief, harmstochtelijk lief
maar toch moest zij sterven,
wowant dat behoort bij het leven.
Heer, vertel Gij ons wat de ogen,
de gebroken ogen wvan moeder zijn,
als de onze nog vol tranen staan.
Vartel ons van het ander land,
het land waar alles anders wordt
Help gij ens moeder, om door onze tranen heen
te kunnen opkijken naar Hem bij wie gij nu
leeft
zodat wij kunnen inzien
en dankbaar kunnen zijn om uw leven met ons.
We zullen samen met u bidden en glimlachen
omdat wij vanuit ons geloof weten
dat gij samen met de Heer
san die andere kant stast en naar ons toekijkt
omdat datzelfde gelocf ons leerde
dat leven inderdaad weemced is
hee! diep van birmen, dat leven esnzaamheid is
dat leven loslaten is en sterven.



