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Zoals een hert verlangt naar stromend water,
zo had mijn ziel haar hoop op U gesteld.(ps.41)
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Gedachtenisprentje aan leven en dood
van Mejuffrouw

Marie - Emelie De Martelaer

geboren te Uitbergen, de 29 mei 1888 en god-
vruchtig overleden te Brussel, in het rustoo-d
der blinden, op 12 mei 1972.

Gesierkt door het Sakrament der zieken en der stervenden,
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Aan ons leven, aan onze vreugden en onze
smarten komt een einde, hoelang het schijn-
baar ook moge geduurd hebben,

Zoals haar leven zo was haar dood: zacht,
eenvoudig en bescheiden, als een ongemerkte
overgang van het aardse levén naar het eeuwi-
ge. Altijd was de stilte haar feest, in stilte
werkte ze, in stilte bad ze tot haar Heer.

De vele jaren van het alleen zijn, het moei-
lijk herkennen van mensen en natuur was
voor haar een grote beproeving - beproeving
die zeker haar ziel ten volle gelouterd heeft
en tot volledige rijpheid gebracht om opgeno-
men te worden bij haar duurbaren in het
eeuwig Vaderhuis. Moge de woorden tot haar
gericht worden : «Kom, trouwe dienares, ont-

wurindm;‘ﬂ loon dat uis voorbehoudeny.

Beminde familieleden, geburen an u allen
die mij uw genegenheid betoonden, ik dank u.
Blijft mi] gedenken in uw gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige vreugde.

Voor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken wij
U ven harte.
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