Gerard De Martelaer

Geboren op 22-04-1918 te Uitbergen
Overleden op 06-02-1985 te Berlare

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Een 'mens, kind van san vrouw,
beperkt van dagen, overstelpt met zorgen,
ean bloem die blogit en verwelkt,
vluuhti? als een schaduw, onbestendig.
Op zo iemand hebt Gij, God, het begrepen,
zo'n kleine mens daagt Gij voor het gerecht.
| | (Job, 14, 1-3)

‘

VROOM AANDEMKEN AAMN
DE HEER

GERARD DE MARTELAER

echtgenoot van Mevrouw

IRENE DE VLEESCHOUWER

geboren te Uitbergen op 22 april 18918
en godvruchtig overieden te Berlare
op 6 februari 1985, gesterkt door

de H. Sacramenten der zieken.
Cud-strijder 1940-1945,

Lid van Ziekenzorg. .

Lid van Wielerclub De Donkvrienden.

Gerard, eens een boom van een man, krachtig
gespierd, in stast tot zware arbeid. Een man
waar geen vergaan san was.

Maar de gevorderde levensjaren en ziekte,
doen sen mens beseffen hoe kwetsbaar elk
mensenleven Is : vluchtig als een schaduw,
voorbijgaand els een bloem.

Als lichamelijke krachten bezwijken, wordt
alle grootspraak tot zwijgen gebracht, kan
men zich voelen niets te zijn, in een diepe
put gezonken.
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«Z0 ken ik vruchteloze maanden en nachten
lang van getob.

's Avonds denk ik :
wanneer wordt het morgen ?
en 's morgens : wanneer wordt het avond ?

En zolang het licht is ben ik ziek van onrust.

Mijn dagen verschieten sneller
dan een weversspoel,
ze lopen af, de draad is ten einde.

Bedenk dat mijn leven een ademtocht is,
dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.

Laat mij dan tot U, o God, toch gaan,
om te wetan dat Ik nimmer ben verloren.»
(Job, 7, 4, B, 7)

Deze wootden van Job zijn Gerard uit de
mond genomen en illustreren zijn laatste
levensjaren.

Dierbare familie, het afscheid is aangebroken,
wij zeggen geen vaarwel, maar tot weerziens
in de grote, eeuwige liefde van God.

De families
DE MARTELAER, DE VLEESCHOUWER,
DE MEYER en VAN DER SNICKT

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.
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