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t In de vrede van Kristus

tuste de ziel van Mijnhear

BERNARD POELMAN

waeduwnaar van Mevrouw

Clara DE BOCK

echigenoot van Mevrouw

Anna DE VEIRMAN

geboren te Kalken, 5§ december 1897 en er
godvruchtlg overleden, 18 augustus 1948,
gesterkt met de laarste H.H. Sacramenten.

Die dag sprak Jezus tot ziin leerling: tkom, laten we
oversteken naar de andere osver ..»

Wanneer de volle maat zijner dagen en verdienstan
bereikt was, heeft de Meester van leven en dood hem
gewenkt en meegenomen van deze aardse kusten
naar de eeuwige horizonten waar de Heer, wat geen
oog heeft gezien, geen oor heeft gahoord, geen hart
heeft gavoeld, bereid heeft voor wie hem liefhebben,
Vi) onverwacht kwam de roepstem van de Heer,
dat vermeardert nog de smart by het heengaan van
onze geliefds vader.

We mogen getuigen dat hij geleeid heeft voor zijn
echtgenote en Hinderen. Hij was gelukkig te midden
der zijnen, Hard 18 nu het afscheid, maar groot de
roost, dot we elkaar weerzien bij de Heer.
Dierbare echtgencte, we hadden neg enkele jaren
gelukkig samen kunnen zyn. Elk afschetd komt te

vroeg, zo ook voor ons, maar vergeet niet dat dit
gen ttot weerzienss is. Dank voor alles wat ge inde
varviogen jaren voor mif geweast zijt. Ock U, mijn
geliefde kinderen, ben ik zeer arkentelijk, blijft voor
moeder zorgen nu ik het niet meer kan doen.

Geachte famtlie, beste vrianden, 1k ben U wvoorge-
gaan, maar wacht aan deze zijde van het graf op U
om samen van het eeuwig geluk te genleten.

ey De familién

POELMAN,
VAN LAEKEN,
DE BOCK,
DE VEIRMAN,

bedanken voor ae blljken van aeelneming en vun.
ge gebeden in de zware rouw die hen trof.

Brasckman, Kalken.



