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Geboren op 04-08-1895 te Uitbergen
Overleden op 19-11-1981 te Overmere
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. Ik geloof in de wverrijzenis wvan het
— . vlees en het eeuwig leven''.

GEDENK IN UW GELOVIG GEBED
DE VROME ZIEL VAN
DE HEER

FRANS POECKX

Weduwnaar in het eerste huwelijk van
MEVROUW MARIA PIETERS

en weduwnaar in het tweede huwelijk van
MEVROUW ANNA VAN DEN EEDE
Geboren te Uitbergen op 4 augustus 1895

en zacht in de Heer ontslapen in het
Rusthuis te Overmere op 19 november 1981,

Gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Neog maar drie maanden geleden stonden
wij bij het dode lichaam van de echtgenote
van Frans. Nu weerom moeten wij zeggen :
Gods Wil is aan hem geschied, hij is naar
het eeuwig Vaderhuis.

De duurbare overledene was een « goeie
man ». In deze paar woorden ligt heel zijn
leven geborgen.... wat kan er schoner en
beter gezegd worden !

Diep - kristen leefde door zijn doen en la-
ten. Zijn jarenlange ziekte wist hij geduldig
te dragen en deze wist hij neer te leggen
bij de Heer. Zolang hij zijn morgenwande-
ling kon maken, kwam hij de kerk binnen
ﬁm I*.Elﬂﬂ hulp en steun af te smeken in de

: is.

Vol goedheid en wijsheid wist hij te
ijveren voor zijn gezin. En hoevelen kunnen
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er nog steeds van getuigen, dat hijzelf ge-
lukkig was, wanneer hij iemand een dienst
kon bewijzen.

Welnu, getrouwe dienaar, uw taak hebt gij
trouw vervuld, treed nu binnen in de hemel-
se vreugde.

Beminde kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, dank voor uw bestendige gene-
genheid tot in mijn oude dag. Blijft mij
gedenken in uw gebeden,

Dat hij ruste in wrede bij de Heer.

De families POECKX,
VAN DEN EEDE,
PIETERS,
DE GELDER en VAN STEEN,

danken U wvoor uw medeleven
en gebeden.

Rouwleiding : L. Roels-Rombaut, Wichelen.
Drukkerij ,,Ste-Katharina'' Sinaai.



