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Doorheen de droefheid
van dit afscheid,
bliift de dankbare herinnering
aan een goed mens

MEVROUW
Hortensia VLAEMINCK

weduwe van de heer
René De Fus

Geboren te Wichelen
op 14 mei1934
Overleden te Wichelen
op 16 november 1994,

Voor uw gebed, uw vriendschap

en uw medeleven, dankt de familie.

wiww, indeken_ be

" God, onze Vader,

wif danken U voor allen die ons helpen, veor
het vertrouwen en de geborgenheid ons
geschonken door de medemensen, voor de
goedheid en de liefde van hen die bij ons
blijven in moeiljke dagen "

Dit gebed van dankbaarheid past bij
onze overledene Hortense. Zes jaar terug vond
Zij onderdak en opvang bij haar schoonzuster
Madeleine en haar broer Julien en hun zoon
Gustaafen schoondochter Carine met dekinde-
ren Jeroen en Jens, "zij hadden elkaar zo lief".
Negen jaar terug is Hortense haar man gestor-
ven, door ziekte overmand vond zij zes jaar lang
geborgenheid bij haar familie op de Margote.
Regelmatig opname in de kliniek om telkens
weer een goede thuis te vinden. Hortense haar
Kruisgang is gegaan, zij hielpen haar kruis dra-
gen. Het kerkelijk jaar loopt nu ten einde met het
feest van Christus Koning.

Een nieuw jaar begint voar haar hierboven bij de
Heer en zijn Moeder en bij haar geliefden die haar
Zijn voorgegaan.
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