Franciscus Van Holsbeeck

Geboren op 04-11-1905 te Denderleeuw
Overleden op 06-02-1984 te Aalst
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+. Piéteitvolle gedachtenis aan
DE HEER

FRANS VAN HOLSBEECK

weduwnaar van mevr. Celine Van Den Haute

geboren te Denderlesuw, 4 november 1905
en godvruchtig overleden in het O. L. Vr.-
Ziekenhuis te Aalst, 6 februari 1984, ge-
sterkt door de Sakramenten der Zieken.

"En de Heer sprak tot zijn leerlingen : kom
laat ons oversieken. Dit woord heeft Hij
nu ook tot Frans gesproken. Voor de leer-
lingen was dat een overgang van uit de
massa naar een stille plaats aan de over-
kant van het meer waar ze bij Jezus alleen
zouden kunnen zijn ... voor Frans betekent
het een overgang wvanuit dit leven naar
God. Hoeveel jaren heeft Frans niet als
brugwachter, eerst in Ninove, later in Aalst,
doorgang gegeven aan de schippers en
dan weer de beide oevers verbonden voor
de mensen ... Dit werk deed hij steeds
keurig en goed, stipt en nauwlettend.

Frans was een werkzaam man, afkomstig
uit een schoon, diepgelovig gezin. Het is
die vaste overtuiging, dit groot geloof, dat
hem staande heeft gehouden bij alle be-
proevingen en wederwaardigheden van het
leven. Hij ontving graag O. L, Heer bij hem
thuis, hoe mooi versierde hij telkens weer

bij deze gelegenheld zijn tafeltje, zoals hij
dit vroeger zoveel gedaan had voor zijn
ocuders en zijn zieke echigenote ... Na haar
dood werd hij nog stiller en teruggetrokken,
liefdevol bijgestaan door zijn kinderen en
ook door zijn zuster Alice. Véor zes jaar
nam hij dan voorgoed zijn intrek bij zijn
zoon Gilbert en kwam daar tot rust en was
er tevreden.

MNu Frans in volle bewustzijn en vol moed
van ons is heengegaan, blikken wij terug
op een leven van een zorgzaam en diep-
gelovig man en vader. Zo een moedig leven
is zeker een vaste brug waar hij nu zelf
kan oversteken naar de Heer om er de
kroon te ontvangen van het eeuwig leven.
Moge het verscheiden van vader een troost
en kracht zijn voor zijn kinderen, klein-
dochter, zuster, broeders en familie en
voor ons allen een genade.
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betuigen U hun oprechte dank voor de
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