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Heer in uwe handen beveel ik mijnen geest.
T Bid voor de ziel van

Emilie Duguet
Weduwe van
Alfons VAN DE WIELE
geboren te Kalken den 18 februari 1878, en zacht-
jes in den Heer ﬂntilﬂpﬂl te Weiteren den 6 mei
1957, voorzien van de HH. Sacramenten,

« Tenparadijze geleiden ude engelen. datde mar-
telaren u opnemen bij uw aankomst en u brengen
in de heiligestad Jeruzalem. et koor der engelen
ontvange u, en mocht gij met Lazaras de eeuwige
rust geniclen, * (Dodenollicie) Zo zingen wij bij
hetnaar "t grafdragen van deze eenvoudige vrouw,
die ons een voorbeeld nalaat van een geregeld en
huiit-liil( leven.

Hoe zoet is het voor een moeder te mogen den-
ken dat zij waardiglijk «al haar plichten heeft ge-
kwelen en dat zij sterlt  in de vertrooslingen van
den heilif__f{-n godsdienst, — Fnkele jaren geleden
vierde zij met luister. samen met haar goede man
Alfons, en omringd van al haarkinderen en klein-
kinderen, hnar Hllut!{"lljul‘i”f'l]l“. Nuzal ze, samen
met haar frhr[gvnuut. haareeuwig jubileam vieren
in den hemel, — Mijn dierbare kinderen en klein-
kinderen, hebtdank voor al uw lielde, goedheid en
zorgen. waardoor gij mij omringd hebt. 1k scheid
van u mel een l't*f!llr{*l( ©[n een lﬂnlshﬂ- vermaning:
stort op mijn gral geen nutteloze tranen, maar dat
nw gebeden mij vergezellen bij God., waar wij.
[mn]lﬂ-c elkander zullen weerzien. Mijn ng leven
Es voorbij, en niets blijft over van dit wfrﬂnnke!iilﬁ
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