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Geloofd zij Jezus-Christus in eeuwigheid. Amen,
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BID VOOR DE ZIEL
van

EMELIA DUQUET

echtgenoote van

PHILEMON SCHEIRE
geboren te Kalken 22 Juli 1874 en, gesterkt door de
H. H. Sakramenten der stervenden, goivruchtig in
den Heer ontslapen te Overmere 7 December 1941,
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Totons geluk, Heer, hebt (ij ze ons bewaard ; wij
danken U, o Heer. Heden vraagl Gij haar weder;
zonder tegenspreken onderwerpen wij ons aan Uwe
ondoorgrondelijke schikking ; doch. niet zonder tra-
nen in de oogen en veel droefheid in het hart. — Het
was immers een bewonderingswaardig moederhart
en moedig boven al wat men zeggen kan. (Mach. vIl)

« Zij was zachtmoedig en ootmoedig. Zij was min-
zaam in haren omgang en in hare gesprekken, daar-
om was zij geacht door iedereen. Ongevoelig aan ei-
gen lijden en allerteederst voor anderen betrachtte
zij niets anders dan hun geluk. » (St Greg.)

In al mijn lijden heb ik Gud aanrorpen, niet om
verlichting maar om sterkte tot mijner ziele zaligheid,
Vaartwel, teerbeminde echtgenoot, kinderen, schoon-
kinderen en kleinkinderen, van uit den hemel zal ik
u nog grootere licfde toedragen. Vergeet mij niet in
uwe gebeden en tot aan ons verblijdend wederzien in
den hemel,

H. Hart van Jezus wees haar genadig
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