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Geloofd zij Jerus-Christue. Amen |

B VOOR T DE ZIEL
wan Miinhear

EDMOND DUQUET

oon van
Mijnheer Petrus en Mevrouw Sylvie Stevens

geboren e Uillergen den 30 Madrt v897 en aldaar
overleden deu 2 Met 1044
versterti door de H H Sacramenlen

De droeve tijding van zijp Laastig eu oun-
voorzien afsterven heeft allen met verbazing
en pijnlijke droefleid geslagen. Het was
immers een edelmoedige mensch vol zelfbe-
wustzijn, offervaardigheid en zellverlooche-
ning. — Minzaaw, gezellig ea trouw, werk-
mam ¢n bezorgd voor Vader en Moeder,
God dicuend i opreehtheid heeft Lij de ge-
nefmheid van eenieder genoten en telde
vele vrienden. — De Heer heeft gexeven,
de Heer heelt ontnomen : gelijk het de Heer
behaagde zoo is het gesehied, de naam des
Heeren zij gezegend. — Wat ziju ze geluk-
kig o Maria, die gaarie uwen Naam sau-
roepen, zij zallen zonder vrees ziin in het
wir der dood.

leergeliefde Ouders, ik weetdat ik uw
steun en ww droost was ; vau uit den Hemel
blijf ik U Le pen ; Troost U en dat God U
segene en sterke in deze harde beproeving.

feminde Broeders, Zuster en Biosdrer-
wanten vaartwel 3 dask U voor uw geue-
zeuheid cu liefde ; weent aiet zooals deze
die geouo loop hebben, weldra zien wij el-
kander weder bij God.

11y grenivte den vrede faod
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Mijnhieer en Mevrouw
Petrus DUQUET-STEVENS,

Broeders, Zuster en Bloedver-
wanten,

Bedanken.

Menkh, De {:fﬂl!hirﬂ, Uitb=rgen



