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Gedenk In uw innig gebed de ziel van
DE HEER

Camiel DUMAREY

echigenoot van Meviouw Valerie MYLLE

geboren te Qudenburg op 15 juni 1904
en overleden te Qostende, A.Z. H. Hart
op 24 februari 1984, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken,

Lid van de bond der gepensicneerden

Een man die moedig en dappar door het leven
ging |s van ons heengegaan.

Hij was er niet bang van om zZich moe te
werken om vooruit ta komen in het leven. De
Zware werken hebben een heel deel van zijn
leven gevuld. “'Je moet gaan waar je het
vindt'"' was é&én van zijn spreuken.

Rechlgeaard wan karakter was hij sen man
die soms de dingen zei zoals ze waren, in
ean onverbloemde (aal. Er doekjes rond win-
den, dat kende hij niet. Wie met hem omging
wiat spoedlg waar hli heen wilde. Zo heeft
Jezuz toch ook gezegd : "'Uw ja weze ja en
uw neen weze neen |,

En toch was hij mensenvriend. Hij hield van
de kaartersbond van de qepensioneerden en
was er loch zo graag bij als er een feest was.
Het moest erg gesteld zijn met hem om al-
wezig te zijn.

Het was misschien ook zijn grooiwete Kruis
dat zijn gezondheid hem in de loop van het
ouder worden af en toe in de steek liet. Maar
ook dat lijden maakle hem nist mistroostig.
Hij kom in zijn ziekle nog af en toe eens
geestig zijn en een grapje maken. Zijn levens-
lust was niet te blussen.

Winw. Indexen.pe

Hij zal dat ook wel voor een deel ie danken
hebben aan zijn goede echtgenote en dochter,
die hem tot het laatste moment als twee toe-
gewijde moeders verzorgd, bezocht en ge-
troost hebben. Geen inspanning was hen daar-
ioe te veel

Zijn naastbestaanden lagen hem dan ook
nauw aan het hart. In stilte heeft hij geireurd
bii het vroege heengaan van zijn enige zoon.
Het wel en het wee van zijin kinderen en
klainkinderen lieten hem niet onverschillig.
Hif kon nog zachtjes glimlachen van geluk,
toen hij bezoek kreeg van ziin kleinkinderan
en achterkleinkinderen. 2Zells een vrienden-
bezoek deed hem cdeugd, hil loste niet zo rap
de handdruk bij het afscheid.

Camiel is nu bij God teruggekeerd. Het is
de weg van elke mens : bij God beginnen en
bii Hem ook eindigen. En al sprak hij daar
niet veel over, hi] wist en geloofde diep dat
er een Meester boven messters is. Zijn leven
ls nu blj en door God voltooid.

Bidden wi] met hen die bedroefd achterblijven
dat Camiel nu voor altijd in Gods vriendschap
moge verblijven

Mevr. Camiel DUMAREY - MYLLE, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families DUMAREY, MYLLE,
AMEELE en HOESTE,

danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden.
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