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“Heer, leer ona ook in het lijden ondanks alles toch
vertrouwen te hebben.,,
T

Heer. aan Uw beschikkingen willen wif ons onderwer-
pen. hee zwaar 2ij ook zijn, omdat Gij oneindig wijs zijt en
vol liefde ook in alles, wat Gij laat gebeuren

Mocht Uw lijden en dood aan het kriis voor ans. en
alle beledigingen, die U federe dag worden aangedaan,
ons lijden begrijpelijk en aanvaardbaar maken. Heer, help
ons door Uw liefde voor ons te beseffen, dat wij alleen door
Uw H. Kruis konden gered worden.

Leon is te vroeg. maar wij onderwerpen ons ann Gods'
H. Wil. naar het oord van qeluk, vrede en licht pvergegaan,
Hij was een plichtbewust rijkswachter maar ook een goed
mens. In dienst van zijn vaderland vervulde Leon zijn taak
stipt op post en zo goed hif kon. Geen opdracht was hem te
zwaar en geen dienst te veel, Geen klacht kwam over ziin
lippen. Maar als rijkswachter bleef Leon ook een mens. die
de mensen hielp waar hij kon Geen raad was hem teveel
gevraagd. —  Met grote liefde werkte Leon voor vrouw
endochter. dis hij innig lief had en voor wie hij alles zou
gedasan hebben. Trouw aan zin vaderland bleef Leon ook
trouw aan God in zijn plichten als kristen mens. — Moedig
en verduldig heeft hij de beproevingen en vooral het zware
lifjden van de laatsté weken aanvaard en gedragen

Teergeliefde echtgenote. hoe kan ik u danken om uw
trouwe liefde en nw zorgen vooral de laatste maanden, Uw
bezorgdheid om mij was de uiting van uw ware liefde. Te
vroeq is mijn heengaan, doch Gods' Wil geschiede, Tk blijf

voor u zorgen bij de Heer. Eens zien wif elkander weer in
de hemel,

Mijn beste Solange. mijn vreugde en mijn hoop, dank
om uw genegenheid, blijf voor moeder zorgen en wees voor
haar een troost. Onthoud mijn voorbeeld voor uw leven.
Vergeet mij niet door uw gebed.

Beste schoonouders, broers. zusters en Familieleden. har-
telijk dank on uw genegenheid en zorgen. Tk blijf u van dicht-
hij met alle belangstelling volgen: Vergeet mij niet in uw
dagelijkse gecbeden. —  Beste vrienden in de rijkswacht,
dank om uw vriendschap. uw genegenheid en dienstbetoon.
Denkt noj; eens aan mij op uw dienst, Tot weerziens later,
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diene U tot aandenken
in ere en in gebed

van de heer
Leon, Adolf DULLAERT

echigenocot van Mevrouw

Marcella LESIRE

Geboren te Moerbeke-Waas, op 14 mei 1912, en zacht-
jes in de Heer ontslapen, in het Militalr hospitaal, te
Oostende, op 29 mei 1964
Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.
le Wachtmeester der Rijkswacht,
Medaille van de Weestand.
Herinneringsmedallle 1940 - 1945,
Militair ereteken le klas.
Gouden medaille in de Orde van Leopold IL

Mevrouw Leon Dullagert,

Julfrouw Solange Dullaert,

De Heer en Mevrouw Grégoire Lesire - Tiilleman,

De familign Dullaert, Lesire, Heirman en Tilleman,
danken U hartelijk voor de troostvolle blijken van
genegenheid en gebeden welke zij van uwentwege
mochten onitvangen, bij het alsterven wvan hun

gellelde echtgenoot, vader, schoonzoon, broeder
schoonbroer, oom en kozlin.
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