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Geloofd zij Jezus Kristus

1.

Bedroefd om haar heengaan, maar innig
dankbaar wat zij voor ons is geweast,
bevelen wij aan in uw gebed en herinnering
MEVROUW

Marie, Sylvie DULLAERS

echtgenote van de heer
Petrus VAN HAUWERMEIREN

geboren te Zonnegem op 24 mei 1909 en
godvruchtig overleden te Aalst

op 5 augustus 1877,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Raadslid van de Derde Orde - Lid van de
Bond van Gepensioneerden - K.AV.

Door het afsterven van deze beminde echt-
genote en moeder, is een huisgezin, waar
vrede en geluk het dagelijkse leven was, in
diepe rouw gedompeld.

De goedheid van haar karakter, de voortref-
felijkheid van haar handelwijze deden haar
door iedereen beminnen. Hoe zullen wij in
ons hart eerbiedig het beeld bewaren van
deze blijmoedige vrouw met haar oprechte
viiendelijkheid. In zowat alle takken van het
parochiale leven was zij een trouw lid, het
zij in de bond van gepensioneerden, de K.A.V.
en andere maar vooral een zeer actieve me-
dewarkster van de Derde Orde. Overal was
zij de graaggeziene aanwezige. Maar boven-
al was zij een kristelijke vrouw. Elk week-end
zagen wij haar aan de zijde van haar man
opstappen naar de kapel van Ronkenburg om
de Heer te danken voor alles wat zij voor de
anderen mocht zijn.

Zij was dan ook de sieun en de vreugde van
haar man met wie zij alles deelde en zorgde
voor de opvoeding en welstand van hun kin-
daran.
Zoals haar leven gebouwd was op geloof en
liefde, toewijding en gebed zo werd haar
!:ga:jste offer een antwoord op de roeping van
od.
Te vroeg voor allen heeft zij, door een kort-
ctondige ziekte geveld, ons verlaten.
Vaartwel mijn allerliefste echigenoot, ons ja-
rerfang gelukkig samenzijn heeft ons zo bij
gikaar gebracht, dat mijn heengaan van u
r2en scheiden meer is. Toch wil ik u innig
danken om al het schone dat wij in oprechte
llelde samen hebben opgebouwd. Vanuit de
gguwige vreugde die ik nu kennen mag, ben
ik verder naast U.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, uwe ge-
negenheid en liefdevolle zorgen waren een
vreugde voor mij. lk dank u erom. Houdt mijn
gedachtenis hoog door uw tedere zorg voor
Eader en door uw samenhorigheid onder el-
aar.
Mijn beste broer, zusters, familieleden en
vrienden, hebt dank voor uw liefdevolie atten-
fies en blijken van ware genegenheid, maar
voor alles dank voor uw gebed.
O.L.Vrouw van Lede, bid voor haar.

De families
DULLAERS, VAN HAUWERMEIREN,
MICHIELS en VAN DEN ABBEELE
danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.
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