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DE HEER BIDDEND OM EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR HAAR, GEDENKEN WIJ

MEVROUW
IRMA YSEWIJN

weduwe van de heer
LEONARDUS VAN CAUTEREN

geboren te Hamme op 25 juni 1897 en overleden
te Dendermonde op 23 november 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Indien wij met Kristus gestorven zijn, geloven
wij dat wij ook met Hem zullen leven. (Rom. 6-8)

Deze tekst van de apostel aan de Romeinen
vervult het leven van de kristen met vaste hoop
op eeuwig leven. Ook in de prefatie van de
dodenliturgie staan deze woorden wvol evange-
lische geloofsleer : ""Ons leven wordt niet weg-
genomen, doch veranderd en wanneer het huis
waarin wij thans wonen afgabroken wordt, staat
ean onvergankelijke woning in de hemel, ons te
wachten.”

Deze woorden ontsluiten eveneens een bood-
schap die richtinggevend moet zijn voor ons
leven hier op aarde. Wij moeten God dienen
en onze opperste levensbestemming voor ogen
houden.

De dierbare overledene heeft een zwaar leven
achter zich. Ze leefde in een tijd van schaarste,
soms armoede, sn toch heeft zij met moed en
hard werken een talrijk gezin weten groot te
brengen en recht te houden. Wat al zorgen en
arbeid haar leven wulde, bracht ze gaarne eens
naar wvoor !

De Heer verleende haar het geluk haar laatste
levensjaren in rust te mogen doorbrengen. Hier
heeft ze aangevuld, de godsdienstigheid, waar
zij vroeger geen tijd voor had. Zo lang zij kon,
de dagelijkse Eucharistieviering, steeds haar
paternoster in handen.

Ce Heer lone haar overvicedig voor alle lasten
die zij heeft gedragen en voor de eenvoudige
liefde tot Hem.

Dierbare kinderen, gij waart mijn zorg en mijn
voldoening; blijft uw moeder gedenken, leidt
een kristelijk leven opdat wij samen eens ver-
enigd mogen zijn bij de Heer. ~

Uw deelname was ons een troost,
uw gebed was haar een hulp,
wij danken U wvan harts.
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