Renilde Roelandt

Geboren op 08-12-1891 te Wichelen
Overleden op 07-08-1975 te Lokeren
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Sterven is niet het leven verlaten,
maar overgaan tot het eeuwig leven.

.I.
Bid voor de ziel van
Mevrouw

Renilde ROELANDT

weduwe van de Heer

Petrus, Jozef De Cock
geboren te Wichelen op 8 december
1891 en godvruchtig overleden te Lo-
keren op 7 augustus 1975. Gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van verschillende godvruchtige

genootschappen

De duurbare overledene was een
vrouw van diepe godsdienstzin. Sterk
in haar geloot en hopend op de Heer,
waren haar laatste jaren in volle over-
gave aan de wil van God, gericht op
het toekomstig leven.

Spoediger dan wij verwachten, heeft
God haar van haar smarten en ellen-
den verlost. Zwaar was de slag alleen
te vallen, toch leefde zij deze jaren
gelukkig, door haar enge verbonden-
heid met haar kinderen en de minzame
omgang met haar talrijke geburen.

God heeft haar uitzonderlijke genaden

aww indeken.be

gegeven : het onschatbaar geluk van
een sterven na bij volle kennis en be-
wustzijn in rouwmoedigheid en on-
derwerping leven en dood in de han-
den van de Schepper te mogen leg-
gen.

Beminde kinderen, kleinkinderen en
familie, ik dank u voor al de liefde
en genegenheid die gij mij geschon-
ken hebt in mijn lang leven, gedenkt
mij in uw gebeden.

Dat zij ruste in vrede bij de Heer!

De families : Roelandt, Abbeloos, De
Cock en De Palmenaere,

danken U voor de blijken van kris-
telijke deelneming in hun rouw.

Uitbergen, 12 augustus 1975
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