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Rust nu maar

Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het moedig gedaan.
Rust maar, lieve moeder
We weten je nu ergens

ver weg en toch dichtbij,
verstrengeld in gedachten,
wonend in gevoelens,
aanwezig

thuis bij God,

Bedroefd, maar vertrouwd
bidden wij voor

Julia ROELANDT

weduwe van Georges De Kerpel

Geboren te Wichelen op 27 mer 1911

overleden te Dendermonde op 19 juni 1995.

Lid van de Bond der gepensioneerden
en ziekenzorg

Toer je ons huis verliet, was het bijzonder pijnljk om
stilaan te ontdekken dat jouw ziekte geen uitzicht op
beterschap meer bood. Toch ben je nog geheel onver-
wacht in alle stilte van ons heengegaan.

Je njke leven was vooral gevuld met hard wer-
ken. Toch hield je eraan menige momenten vrijte maken
om samen met e familie enburen een praatje te slaan De
woorden die je ons toesprak waren een weerspiegeling
van je eenvoud, levenslust en diepe eerbied voor God.

We zullen nooit vergeten, jouw vreugde by ons
geluk, jouw bezorgdheid bij onze moeilikheden, jouw
blije lach by het zien van jouw kinds kinderen en kleinkin-
deren.

Moge e n het Rik van de Heer, samen met je
echigenoot, de vreugde en vrade ervaren die God heeft
beloofd aan de rechtvaardigen en getrouwen.

In ons hart biijt nu een grote leegte over, die niemand
vullen kan.
Tot weerziens, mama, bebon.

De stilte bewaart mijn laatste wens
Wees goed voor elkaar
Daarvoor dank ik U, samen met mijin geliefden.

De families . ROELANDT, HEERMAN, DE KERPEL en
VAN DEN BOSSCHE.
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