Ivo Roelandt

Geboren op 24-06-1911 te Kalken
Overleden op 16-10-1996 te Lokeren
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Dankbare herinnering aan

DE HEER

lvo ROELANDT

echtgenoot van mevrouw
Victorine DE SCHRIJVER.

Geboren te Kalken op 24 juni 1911.

Overleden te Zele op 16 oktober 1996.

Gesterkt met het ziekensacrament.

Victorine De Schrijver,
Willy en Lucy Roelandt-Uyttendaele,
Hedwig en Mireille Roelandt-Gabriél
en kinderen,
Jeroen en Eita Van Der Spiegel-Roelandt
en kinderen,

danken gsgoar de blijken van deelneming
www.indeken. bi‘,‘

Op BS-jaﬁge leeftijd is lvo zachtjes gestorven.
Zijn leven was voltooid. Hij mocht het voorrecht
kennen met zijn vrouw Victorine 64 jaar gelukkig
samen te zijn. Het zijn jaren geweest van zorg-
zame arbeid, van spontane dienstbaarheid en
van tedere aandacht voor zijn kinderen, kiein-
kinderen en achterkleinkinderen. Jaren die een
mensenleven schoon en waarachtig maken.

Zijn woning aan de Kleine Kouterstraat 11 toont
nog het best wie Ivo was. Een helderwit geschil-
derd huisje, verzorgde bloemenperkjes, planten

. &n groenten en gras en daartussen een mooi met

kiezel bedekt gaanpad. Een vriendelijke uitnodi-
ging om binnen te komen. Net zoals lvo. Een
opgeruimd man, zij het met weemoed de |aatste
jaren. Hartelijk en beminnenswaardig.

Deze man dragen wij nu in de slilte van de herfst
naar het graf. Samen met de natuur keert hij te-
rug naar moeder aarde. Wij leggen hem daarin
neer vanuit het gelovig besef dat hij meteen voor

eeuwig rust in de armen van Gaods zorgvolle

liefde. Volgende week vieren wij Allerheiligen en
Allerzielen. Wij geloven dat lvo voorgoed is op-
genomen in die grote menigte die zich van heel
nabij verheugen in Gods blijvende genegenheid
en oeverloze goedheid.
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