Charlotte Roelandt

Geboren op 22-02-1915 te Denderhoutem
Overleden op 24-12-2010 te Denderhoutem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"Ik hebs diegenen die ik ﬁqﬂmb verlaten
om diegenen e vervoegen die ik liefhad.”

_‘_

Liefdevol aandenken aan

MEVIOUW

Charlotte ROELANDT

weduwe van de heer Gustaal GEERODMS

Geboren te Denderhoutem op 22 februari 1915
en godvruchtig thuis overleden in familickring
op 24 december 2010, gesterkt door de zickenzalving,

Lid van Okra en Ziekenzorg.

Om uw aanwezigheid, om uw vriendschap, om uw blijken
van declneming en stil gebed, onze oprechie dank.

Waw. Indexen.be

Lieve moeder,

Op een zalige kerstavond mochten wij vredig afscheid
nemen van jou ... Ons hart treurt, moeder, maar we willen je
wens van “dankbaar zijn om wat was' op de voorgrond
plaatsen.

Jouw levensloop liep niet over een geélffend pad. Er waren
de corlogsjarén, de zorg om de 5 kinderen, de tegenslagen
op de boerderij en ... er was die onomkeerbare 15° augustus
in 1970, toen je 'jouw Herman® moest ‘afgeven’.
Jouw moederhant werd verscheurd en samen met onze va
probeerde je dit zwaar verlies een plaats te geven.

Je wonde je gezin dat het leven verdergaat, elke dag
opnicuw, op het ritme van de seizoenen, in stilte en in
stormgetij. Jouw noeste arbeid, jouw onuitputtelijke levens-
lust, optimisme én je geloof in God en jouw liefde voor Zijn
schepping hielden jou gaande.

Je bent voor ons - zonder weerga - een oonbeeld van moed
€N NIMMer opgeven.

Droevig om je heengaan maar getroost omdat een moeder
slechis heengaal maar nooit sterfl.


http://www.indeken.be/

Liefste meter,

Dank voor je tedere handen die nooit konden rusten,

Dank voor de “verhalen van toen” die je met je verhaal talent
vol overgave wist te vertellen,

Dank voor je luisterend oor en dank voor je schalkse lach.
Dank voor je nimmer aflatend geloof in ons en dank om je
gebed voor ons.

Dank omdat we mochten zorgen voor jou ¢n dank om ons te
leren dat leven 'geven’ is.

Dank voor je warm en vergevend har ..

Omdat we geloven, hopen en liefhebben zullen we voorgoed
met elkaar verbonden blijven,

Je bent slechts aan de andere kant van de oever, badend in /
hemels geluk en omringd door zingende engelen ...

Slaap zacht, liefste meter.
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