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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevr. CELESTINE ROELANDT

weduwe van
Mr Petrus-Franciscus Peelman
geboren te Moerzeke, op 18 Februari 1876 en er

overleden, op 15 Maart 1954,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Ze was lid der Confrerie van de Goede Dood.

Deze duurbare zou gaarme nog enige jaren geleeid
hebben, want ze hield zo aan het leven en ze had
nog te zorgen voor sen en ander: daarom streed ze
tot het laatst om het leven. Toch de grote Meester
heeft haar tot Zich geroepen om haar naar verdien-
sten te belonen. Voorzeker zijn haar verdiensten
schoon en edel: want naast werk en kommer om
haar gezin, stond haar leven ock en wvooral ten
dienste van God. Eenvoudig als ze was en daarom
ook goed en deugdzaam van hart, wist ze heel goed
dat ze in geen omstandigheden ons Lieve Heer
mocht vergeten. Aan Hem heeft ze altijd gedacht
en Hij heeft haar niet vergeten.

Beste Kinderen, U allen zeg ik een hartelijk «Tot
ziens». Altijd deed ik mijn best om U goed te doen
en om U voor te gaan metschone voorbeelden. Ge-
denkt mij immer en doet zo als ik, en bidt voor mij.
Ik bid voor U allen, en wel meer nog voor emtjn
jongens, die mij was toevertrouwd en met wien ik
zovele jaren één huishouden wormde. ‘s Heren
gﬂadhaid en mijn gebed zullen over U allen waken.

loedverwanten en Vrienden, laten we bidden veor
elkander.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.






