Pierre Van Ransbeeck
Geboren op 12-06-1910 te Hekelgem
Overleden op 02-06-1994 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Als een bowem i hif, wortelend wadr wiler siroamd,
die vrucks draagt in ket seizoen;

rim gebladerte zal miet verdorren

Om dankbaar te blijven denken aan

Paglm 1, 3

I exr comene wn arbee pb'mrf prey i un conrind o coi
qurl denme xow friid @0 s salron
ef dont I fesillape me e [TATIT poind

P |

Nous recommandons i vos prigres la mémoire de

De Heer Monsieur
Pierre VAN RANSBEECK Pierre VAN RANSBEECK
‘Weduwnsar van Mevrouw Lucie GILSON Veul de Madame Lucike GILSOMN

Echtpenoot van Mevrouw Lutgarde AELBRECHT

K insnmaar, stichser van Bestusram ~“Helleosolen®

Gieboren te Hekelgem op 12 juni 1910 en overleden 12 Aalst op 2 juni 1994,
omringd door de Zijnen en pesterk door do H. Sacramenten.

Hij was een fier mens rechtop en rechiuil
eenvoudig, schuchter soms bijna,
alsof hij kwam en niet wou storen.

Hij kleurde zand en liet het door de vingers
glijden tot mooie taferelen
die verdwijnen.

In zijn liefde en zijn vriendschap groot en trouw,
en dankbaar levend in de zorgen van zijn vrouw

die heel teer hem begeleidde... met eerbied voor 't verleden

Epoux de Madame Lutgarde AELBRECHT
Artsac, Fmlmeur du reamarant " Hefiomalen”

Mé i Hekelgem le 12 juin 1910 ot déesdé b Aalst be 2 juin 1998
enloaré des siens of Tonifié par 'Exiréme-Onction

C'émit un homme fier, droit et sans détours
simple, parfois méme timide
comme sl élait venu et ne voulail pas déranger.

1l colorait le sable et le faisait glisser entre ses
doigts créant ainsi des beaux tableaux éphémeres.

Fidéle et noble en amour comme en amitié,
reconnaissant & sa femme de ses soins,

elle qui 'sccompagnait tendrement,

en respectant le passé il se dirigeait toujours

steeds met een tockomst bezig waarin waarheid, goedheid vers un futur
en schoonherd nichtbaar en tastbaar zouden zijn. ol la vériié, la bonté et la beauié
Vanuit die toekomst waarin hij nu leeft se concrétiseraient 4 toul jamais.

blijft hij bij ons aanwezig.

De ce futur qu'il a rejoint
il restera toujours présent parmi nous.

Voor Mijnheer Pierre Pour Monsicur Prerre
2de jumi 1994 be 2 juim 1994
tien dagen voor rijn verjaardag, dix joars avant son anniversaire,
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Voor de blijlen van innige deelneming en
voor Uw gebeden, danken U

de families : Van Ransbesck
De Lathauwer
Aelbrecht
Gilson

De plechtige eucharistieviering had plaats in de
parochickerk Sint-Michizl te Hekelgem op
woensdag & juni 1994 om 11,30 wur,

Les farmilles : Van Ransbeeck
De Lathauwer
Aglbrecht

Giilson
vous remercient pour volre présence el vos condoléances

La messe eucharistique a &€ cflébrde en I'église parvissiale
Sint-Michiel & Hekelgem le mercredi 8 juin 1994 & 11h30,
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