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Afscheid nemen

is weamoedig gedenken
al wat mooi en goed was
in dit voorbije leven.

Bid wvoor de ziel van de heer

Petrus Franciscus ECKEMAN

Echtgenoot van mevrouw
Celina Maria DE PETTER

Geboren te Teralfene op 16 juni 1894 en
godvruchtig overleden te Denderlesuw op 1
februari 1980, gesterkt met de HH. Sakra-

manten der zieken,

Lid van de bond der gepensioneerden wan
de Bond Moyson.

God, ons leven ligt in uw handen. Gij kent
onze eindbestemming en ons leven. Wij zijn
totaal afhankelijk van uw bestaan en uw eeuwig
leven. Ons leven duurt slechts korte tijd, wij
zijn zwak en wvergankelijk, weinig standvastig
en weinig bekwaam tot het goede. God, door
het geloof, weet ik dat Gij de opperste en on-
fzibare Waarheid zijt, Gij alleen zijt waarachtig
en uw woord is altijd betrouwbaar. Wij kunnen
hopen op uw goedheid en barmhartigheid, uw
ontferming en almacht.

Dierbare echtgenote, dank om al de jaren
van innig samenzijn, de dagen van vreugde en
verdriet, de ogenblikken wan wederzijdse steun
en hulp, Want mensen hebben mekaar nog het
meest nodig wanneer ze ziek zijn, wanneer het
niet goed gaat. Dank om uw bijstand en op-
beuring, uw geduld en moed om alles te dra-
gen en te verdragen tot mekaars welzijn.

Mijn kinderen, dank om uw aanwezigheid en
genegenheld, uw medeleven en medevoelen, uw
eerbied en minzaamheid.

Dank aan allen die mijn begrafenis bijwonen
en voor mij bidden in dit wur van mijn dood.

De families ECKEMAM,
DE PETTER,
VAN RAMSBEECK en
SCHOOMIANS

danken u wvoor de blijken van mddeleven.

Begrafenissen - grafzerken -
William Depoorter, Denderlesuw - T. 66.62.43




