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Geboren op 26-07-1912 te Lokeren
Overleden op 28-08-1959 te Lokeren
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Uw Wil geschiede.

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL ALICE ROBBE

echtgencot van Mevrouw
Eiza De Wilde,

geboren te Lokeren, 26 juli 1912 en er
overleden, 28 augustus 1959,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Wetenschap en toewijding; ge-
loof en hoopveol betrouwen zijn naar
menselijke berekening nog eens fte
kori geschoten. Zij wijzen ons naar de
Meester over leven en dood in wiens
goddelijke wvoorzienigheid het laatste
waarom te vinden is. Wij mogen niet
wenen als zij die geen hoop hebben.
Wij weten dat de dierbare overledene
nu de gelukzalige eeuwigheid deelt
en eenmaal glorievol zal verrijzen.

De overledene is immers steeds een
voorbeeldige kristen geweest, immer
goedhartig en tot dienst bereid. Zijn
Meesters en zijn medearbeiders had-
den in hem steeds een trouwe dienaar
en een goed vriend. Hij zal nu om het
veel goed beloond worden en de zijnen
van uit de hemel steunen.

Treedt dan niet in het gericht met

indeken be

uw dienaar, Heer, maar laat hem door
uw engelen tegemoet treden en in het
hemels paradiijs binnenleiden.
(Lit. overl.)
Mijn goede echtgenote, hebt dank
voor uw genegenheid en uw zorg.
God zal er u om lonen en wvoor uw
verder geluk zorgen. Mijn beste kinde-
ren, vaartwel, vergeet uw vader niet
in uw levenswijze en in uw gebed.
Familieleden en vrienden, wvaartwel;
eens zien wij elkander weder.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
500 d. a.

De familien Robbe, De Wilde, De Vyl-
der en De Bruyne -

danken U om de blijken van ge-
nezenheid hen betoond in hun
rouw,



