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1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Frans Rossignol
weduwnaar vaen Rosalie Van den Borre

geboren te Teralfecne op 7 oktober
1912 en godvruchiig overleden te
Affligem in het rusthuis O.L. Vrouw
Van Lierde op 12 oktober 1983.

Sterven

aan het eind

van een bijzonder mooie zomer
dat is

als een rijpe vrucht geplukt worden
na dagen

van regen en droogte

na dagen

van tegenslag en strijd

na dagen

van overleefd verdriet

en stil genoten geluk.

Sterven
aan het eind
van de zomer van zijn leven

dat was voor hem

gerijpt worden

in goede en kwade dagen

dat was

geloven en dat was bidden

en dat was zorgen voor een ander
en daarom

was hij ons z6 lief

hij

die ons begeleidde

doorheen de seizoenen en de jaren
en zélf voor ons

lente en zomer was

belofte en vervulling

bemoediging en warmte

de Heer

neme hem nu op

daar

waar de dagen niet meer wisselen
en waar

alleen de warmte en de liefde is.

—_—

De families danken voor uw
aanwezigheid, uw gebed en blijken
van sympathie.

Druk H. Cobbaert, Liedekerke - T. 66.83.89



