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Dankbare Herinnering aan
DE HEER
André Van der Poorten
echtgenoot van Mevrouw Leona Oosterlinck,

geboren te Wetterenop 5 december 1934 en over-
leden in de kliniek te Lokeren op & september 1930,
Gesterkt door de H. Sakramenten der ziek en,

André was een eenvoudig mens. Hij was ge-
lukkig met kleine dingen. Aan moed ontbrak
hem nooit. Steeds ijverde hij voor het beste,
zowel voor zijn gezin als op zijn werk, waar hij
sedert meer dan 35 jaar werkte en tot werf-
leider kwam bij n.v. Everaert-Cooreman te
Overmere. Zijn gezin was zijn grote bezorgd-
heid, niettegenstaande hij ook met tegenslag
te kampen kreeg. Heel vroeg verloor hij zijn
jongste zoon Marc, waar hij veel van hield.
Voor zijn echtgenote was hij steeds een grote
steun. Gans zijn leven heeft hij zich ingezet
voor haar. Werken schrikte hem nooit af. De
geboorte van zijn kleinkinderen maakte hem
erg gelukkig. Heel goed besefte hij de laatste
weken dat het er voor hem niet inzat Ann, Bart
en |lse te zien opgroeien. Dit heeft hij meer-
maals gezegd tijdens zijn verblijf in de kliniek.

deke

Het maakte hem bijzonder triest. Toch in het
begin van deze korte lijdensweg gaf je zomaar
de moed niet op. In u brandde nog steeds de
kleine hoop om ecoit nog te kunnen werken.
Op het gebied van inzet voor het werk was je
voor uw zoon Luc en vele andere werkmakkers
een groot voorbeeld. In het leven heb je ge-
noten van je grote hobby. e was een hevig
duivenliefhebber. Je kon er werkelijk uren
over praten, Dit getuigen zowel vrienden als
buren. Ock volgde je het dagelijkse sportge-
beuren heel nauwkeurig. Het interesseerde je
geweldig. Doch de laatste weken wanneer de
ziekte toenam, ben je niet gaan klagen. e leer-
de deze ernstige ziekte te aanvaarden hoe pijn-
lijk het soms ook was. Je geloofde ten stelligste
in een ander leven dat beter en mooier zou zijn.
Pa, waak over ons vanuit Gods geborgenheid.

De families: Yan der Poorten, QOosterlinck,
Rombaut en Yerschelden danken U voor de
blijken van kriscelijke deelneming hen
betoond in hun rouw,
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