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« In het huis van mijn Vader is ruimte
voor velen.» (Jo 14.1)

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER
REMI BOELAERT
weduwnanr van Mevrouw
Sara Van den Bulcke

geboren te Merelbeke B september 1886
en aldaar tot de Heer teruggekeerd

14 november 1977.
Hij ontving de H. H. Heilsmiddelen van de Kerk.

De zijnen danken U :
door uw troostend woord,
door uw aanwezigheid,
door aw vroom gebed,
hebt U hen opgebeurd.

Begrafenisonderneming Mathijs - Merelbeke
Drukk Fauconnier - Bottelare

winw. indeken be

« Geen oog heeft gerien:

geen oor heeft gehoord

in géén mensengeest is opgekomen
wat God bereid heeft

voor die Hem liefhebben.»

{Paulus 1 Kor 2,1)

Na een lang en gezegend leven is de vriend
Remi de weg opgegaan naar eeuwig heil. Hij
dankt de zijnen om de goede zorgen, met de-
welke zij hem hebben omringd in zijn hoge
ouderdom en vooral tijdens de laatste dagen
van zijn laatste ziekte. Zij hebben zich geen
moeite gespaard om hem hun erkentelijkheid
te betonen voor alles. wat hij zo offervaardig
voor hen heeft gedaan. Inzonderheid aan
Theo stuurt hij ziin dank om de vele attenties.

Wij geloven in Gods belofte; wij zijn door
Hem tot eeuwig heil geschapen. Opdat Remi
heel spoedig de hemel mag binnentreden,
zulien zijn vele vrienden samen met zijn
kinderen en familie de goede man aanbe-
velen aan Gods Barmhartigheid : « Heer, wees
voor hem mild in uw erbarmen en gun hem
eeuwige vreugde en vrede.»



