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Heden is de mensch en morgen verschijot hij niet
meer. {(Mavolging van Christus)

BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

MARIA VAN DOORSSELAERE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER
HONORE DE WILDE
Geboren te Uitbergen 2 Januari 1888 en door een
auto-ongeluk nm het leven gekomen te Overmere den
4 November 1946, Gezalfd door 't H. Oliesel.
e P e D
De milde najaarszon goot wellicht nog een laatste
maal haar warme stralen over de bruingele boomen-
bladeren en over de weghwijnende natuur. ledereen
voelde zich hierbij nog eens herleven en men nam met
een tikje weemoed van zon en warmte afscheid. Een
tragisch ongeluk deed hii 'tinvallen van den avond
een ziel deze aarde verlaten welke onverwachis voor
haar Schepper siond. In den wijdingsvollen avond-
stond ging Honoré niets vermoedend huiswaarts en
de blauwe kronkels van zijn rookende piip legden ook
hun stempe! op de stille rust van dezen avond, maar
ook op 't diepe leed dat hem =zoo onverwachts trof.
Deze smartvolle dood leert ons nog eens te meer dat
de woorden van den Goddelijken Meester door de
eeuwen heen waarheid blijven : « [k zal komen als een
dief in den nacht». Geliefde Echtgenoot, pijnlijk is
mijn afsterven voor U, God echter slaat niet of Hij
zalft. Hij is en blijft de trooster der bedroetden en Hij
zal U onderstzunen in deze zware beproeving. Bemin-
de Kinderen, biiit voor mijn zielerust en door Uw
gebed worde raad en liefde herboren die noodig zijn
voor elke mensch,
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagen aflaat)

Urukk. G. r.if H. D'hooge Ow:-rmert, tel. 126,




