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MARIA KXOMT HAAR STERVENDE KINDEREN TE
GEMOET EN LEIDT ZE DE HEMEL BINNEN.

+ BID VOOR DE ZIELERUST VAN =+

Mevrouw Cecile Bacyens
WEDUWE VAN MIINHEER
GUSTAAF VAN DER PUTTEN

Geboren te Wichelen, de 16 Augustus 18465 en aldaar
godvruchtig overleden, de 27 Maart 1933

Versterkt door de HH. Socromenten der stervernden.
Lid von St Basbaragenootschap.

De hoge joren zijn een arekroon, wannoeer die op
de weg der gerechtigheid bevonden wordem,

Zit keel: de wegen wan hoar hulsgezin gade-
geslogen en haar brood in ledighetd niet geéten ;
z#f hesfthare kinderen mat krachten wiisheid tot
het goede opgebracht; aliid ging ze hen wvoor
met hoar voorbeeld van werkzaomheid, godvruch.
tighetd, Meidadigheid . door God en de mensen
bemind zal haar agndenken steeds in zegen blijven

Die u bemionen, o Marla, gesleten sen aange-
name veede on het hemels geluk zal hen niet ont
gaan.

Met welks kolme gelatenheid ging zij von hier
heen | Zulk leven, zulke dood . greotzcl hoor
locn ziin voor zo vele jaren wan waar christelijk
levan |

Duwrbare kindersn en kleinkinderen, Lk dank u
omdat gi] mij het leven zo aongengom hebi ge-
maak! iz mijn oude dog ; God zegens er u om ;
moge mijs gedachtenis midden u voorileven. lk
waak ovar u van hletboven,
Min Jezus barmhorigheid.

De Familien BAEYENS en
VAN DER PUTTEN

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en christelijke deel-
neming hun betoond bij het afsterven
van hun teerbeminde moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, tante en nicht

Mevrouw Cecile BAEYENS

Drukk Da MNil, Wichslgn



