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Qeloofd zij Jezus Christus. Amen.
.I.
RIDVOOR DELZLIEL

van Mejuffrouw

Nathalie DEMAREST.

Gebhoren e Thourout, den 17 Juli 1879 en god-
vruchtig overleden te Steendorp, den 2 December
1937
Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.
Zij was lid der Congregatie van 0. L. Vrouw, en
de genootschappen van de H. Barbara en het H.
Hart.

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren op-
gevoed heeft ze geheel haar leven den weg zijner
geboden bewandeld. Tob. 11.

Zij was goedaardig en minzaam in den omgang,
zorgzaam en verkleefd in haren dienst, overtuigd
en vroom in de belijdenis van haar diep geloof.

De ziekelijkheid wist ze geduldig te dragen als
eene beproeving des Heeren; daarom had ze ge-
leerd altijd bereid te zijn op Zijne komst; derhalve
mocht ze hooren de zalige woorden: « Welaan, ge-
frouwe diensimaagd, treed binnen in de vreugde
van Uwen Heer, »

Hoe zoet is het {e sterven, na een gestadige gods-
vrucht gehad te hebben tot het H. Hart, dat ons
oordeelen zal. H. Marg, Maria Alac.

Qeliefde Familieleden, vaartwel! Mijn afsterven
treft U onverwachts, maar ik ging heen naar het on-
gestoorde geluk. Houdt mijne gedachtenis in eere.

En Gij, eerwaarde meester, dien ik zoovele jaren
in trouwe verkleefdheid mocht dienen; wees mijne
ziel gedachtig aan het altaar des Heeren.

-H. Hart van Jezus, wees mijn heil.
( 300 d. -afl. )







