Pierre Clement Florijn

Geboren op 06-09-1939 te Baasrode
Overleden op 09-05-1969 te Roeselare
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

PIERRE CLEMENT FLORIJN

Zoon van
de Heer Frans FLORIJN - VAN SCHOOR

geboren te Baasrode op 6 september 1939 en aan
de gevolgen van een smartelijk ongeval haastig
overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Roeselare,
op 9 mei 1963. Hij werd bediend met het Sakrament

e o s e T e | - il [ e R D e LR L i






Wat een harde slag voor de dierbare Ouders !
Een paar uur voordien hadden Vader en Moeder
hun zoon zien wegrijden, sterk en kerngezond, om
hem kort daarop terug te vinden in een ::‘akenhu:’s,
levenloos, zonder taal of teken.

Het snelste ingrijpen van geneesheren kon hem
niet aan de greep van de dood ontrukken.

Het bitter schreien van vader en moeder is zo
menselijk en begrijpelijk | Haastig en onverwacht
een enig kind, een enige zoon verliezen, de steun
en de vreugde van zijn ouders : een onherstelbaar
heengaan van een inéra‘ra jongen die zijn ouders
aan genegenheid en hulp alles gaf en op wie vader
en moeder al hun hoop hadden gesteld...!

Ge hebt ons hard geslagen, Heer ! Vol verstom-
ming staan wij voor Uw beschikking ! We kunnen
het moeilijk begrijpen, Heer... En toch geloven wij
dat Gij goed zijt. Daarom trachten wij in daemned
het hnnfg te buigen voor Uw H. Wil. En we hopen
ook vast, Heer, dat onze goede en brave jongen
van U voor ons beiden de nodige genade mag
verkrijgen om met de tijd deze zware beproeving
teboven te komen.

Laten dan ook de Verwanten en Vrienden bidden
tot de Heer voor de dierbare Afgestorvene en de
diepbeproefde Ouders !

Vaarwel Geliefde Vader en Moeder ! Heb moed !
Ik blijf U liefhebben, voor U zorgen en over U
waken hierboven. Tot weerziens !

H. Maria, smartenrijke Moeder, bid voor ons!

De Heer en Mevr, Frans FLORIJN - VAN SCHOOR,
zijn ouders ;

De. families' FLORIIN - VAN SCHOOR,
en' PEELEMAN - VAN DUIYZEN,

DANKEN U.






