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Werd opgenomen in de vreugde van de Heer

De heer Camiel VERDUYN

Echtgenoot van mevrouw Margaretha HOSTEN

Geboren te Koekelare op 17 februari 1905 en
godvruchtig overleden te Torhout op 4 februari 1991,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Hij die jaren een beeld geweest is van werklust en werk-
kracht is naar het einde van zijn leven een beeld gewor-
den van onmacht tegenover zijn ziekle maar ook van
gelatenheid. Een groot stuk van zijn leven heeft Camiel
op de hoeve meegeleefd met het ritme van de seizoe-
nen. leder seizoen had zijn eigentijds werk, maar dooral
die schakeringen van werk heen, waren er maar weinig
perioden dat er niet hard moest gewerkt worden; en in
de oogsttijd lagen de dagen heel dicht bij elkaar. Van
zodra de lente zich aankondigde begon men met het
land te bewerken om daarna met vaste hand te zaaien.
En dan afwachten tol het gekiemde zaad bovenkwam
en de vruchten langzaam groeiden naar de cogsttijd
toe. Het werd dan soms bang uitzien wanneer slecht
weer de oogst bedreigde, Dit alles heeft Camiel jaar na
jaar meegemaakt en met volle inzet zijn land telkens
opnieuw gekneed ot vruchtbaarheid. En wanneer hij op
pensicen ging was het niet om helemaal te rusten. Hij
hield nog voldoende werk over om zijn dag goed te kun-
nen vullen,

MWW, INdexke

En wanneer de Bond van Gepensioneerden werd op-
gericht, was Camiel er ook bij; hij is een tijd voorzitter
geweest en in het bestuur gebleven zolang zijn
gezondheid het toeliet. Maar naarmate de herfst van het
leven zich aankondigde werd zijn gezondheid zwakker.
Regeimatig moest hij naar de kliniek voor verzorging.
De laatste jaren van zijn leven s hij zelfs volledig hul-
peiloos geworden, maar klagen heefl hij nooit gedaan. Al
de jaren van zijn ziekte heefl zijn vrouw hem dag en
nacht verzorgd. Zoals ze indertid samen de hoeve
beheerd hadden, zo hebben zij ook het lijden van de
laatste jaren samen gedragen mel veel geduld en
wederzijdse liefde. Op zijn kinderen kon hij ook altijd
rekenen, en zij waren steeds dichtbij Bij dit afscheid
geven we Camiel in Gods handen en wij bidden :
God, die onze Heer en Vader zijt,

U hebt Camiel uil ons midden weggenomen.

Hij is ons voorgegaan naar uw vrede,

Wij danken U voor alles wat hij voor ons betekend heeft.
Moge het goede dat hi] heeft verricht

in ons eigen leven blijven voortieven,

Schenk opbeuring en kracht

aan hen die vandaaqg bedroeid zijn.

Sterk in ons allen de hoop

op een eeuwig-samen-zijn-bil-U. Amen.
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