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Geboren op 22-07-1940 te Schellebelle
Overleden op 23-01-1985 te Schellebelle
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Mu blijft Moeders beeld in deze schemer
met liefde in onze harten staan.
Laat haar dan, Heer,
in onze gedachten en gebeden
met ons nog verder door het leven gaan.
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Gelovend dat haar levenstaak
naar Gods Wil was volbracht
blijven wi] dankbaar gedenken

MEVROUW

Juliette, Blanche Verdonck

echtgenote van de
heer JOSEPH LAMBRECHT

Geboren te Schellebelle, op 22 juli 1940 en er na
een moedig gedragen ziekte overleden, op
23 januari 1985, voorzien van het H. Zleken-
sakrament en begenadigd door de Pauselijke
Zegen.

Lid van AV.5. en K.AV.

a« Moeder-zijn is alles geven :

zorg en lijden, liefde en leven.s

God, wat doet het piin zulke echtgenote en moe-
der te verliezen... Haar heengaan laat een leem-
te die niemand kan vullen. Toch danken wij U,
omdat Ge ons zulk een moeder en echtgenote
hebt gegeven.

Moeder wij worden stil als wij kijken naar uw
handen die zoveel werk hebben verzet om ons
het leven aantrekkelijk te maken. Uw ogen blij-
ven gesloten, die spiegels van uw minzaam hart
dat geen grenzen kende.

www.indeken.be

Lieve echtgenoot, we mochten samen alle vreug-
de en leed van het leven delen : ik dank U om
die prachtige gelukkige tijd, waarin ik steeds
ten volle op u kon rekenen.

Mijn lieve schat Sabine, blijf de steun van vader
en schenk nu aan hem de genegenheid die we
samen van u mochten ondervinden.

Dierbare moeder en schoonouders, we waren ti]-
dens al die jaren zo echt met elkaar vergroeid.
Ik dank jullie voor de zorgende nabijheid en be-
grijpende liefde die ik steeds mocht ondervin-
den.

Beste zuster, familie en vrienden, gedenk mij in
uw gebeden, zo ben ik zeker dat gij mij niet
zult vergeten.

De heer Joseph Lambrecht en dochter Sabine,

De families Verdonck, Lambrecht, Bontinck en
Rasschaert,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.
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