André Van Driessche

Geboren op 25-08-1949 te Zele

Overleden op 09-03-2000 te Lede

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankpbare herinnering aar

CE HEER

Andre VAN DRIESSCHE

echigenaot van mevrouw

Monigue VAN POTTELBERG.

Geboren te Zele op 25 augustus 1949 en thuis
arvenvacht overleden te Lede op 9 maart 2009,
gesterkt door de gebeden van de heilige kerk.

De families WAN DRIESSCHE, VAN POTTELBERG,
HULDERS EM DE CRAECKER
danken u voor uw blijken van medeleven.

Andre

Allzen heb (g me gelaten, Ik wou niet dat je me nu al
verlst, Maar hierbovan was hel al geschied.

D2 striid is gastreden, jouw pijn is voorbi).
lk-probeerde @ nog le helpen maar stend

g 7o fachteloos bij. [k had je nog zovesl wilen zegoen
graag nog 2oveal voor je willen doen,

Jewas een liefdavole er hekommende echigenoot.
Een lieve en toegewijde papa, goediachse coa

woor Branco en Runar, egn hantelijke en behulpzame
vriand woor velaal

Weet dat |2 voor altjd verder leeft in m'n hart

en bliff cwar e wakan!

Ancré, ik zal 2 missen!

Maoniqua
i
Lialsta papa,
Platseling ging je hesn, Alarisfste opa
Mu Bligt ik allean. Al zijn onze ha;'.je:s
Jnuitsprekelijk vardried, nog zo Kain.

wergelen zal ik 2 mell
Rust nu maar ot
Je bent nu bevrijd wit je lijden,,
maar ach, wal is hel Zwaar van
jou te moeten scheiden.
Soohia
¥EX

Wi varlangde nog lang ...
zesr lang bij jou te
mogen zjn!
Brancs en Aunar
i
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