Frans Buggenhout

Geboren op 07-02-1924 te Hamme aan de Durme
Overleden op 29-05-1970 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Tot vroom aandenken san

DE HEER

FRANS BUGGENHOUT

geboren te Hamme a/'Durme op 7 februari 1924

en na langdurige ziekte a?ndvmchtln over-

leden te Gent op 23 mei 1970, gesterkt door
het Sacrament der zleken.

LEVEN — intens en gaarne.
le volk, je Vlaanderen,
je eerbied voor vertrouwde dingen.
Je zag het leven als attentie
en gave van wat je geven kon.
Daarom kon je eenvoudig zijn,
op je grote Bedevaart.

LIJDEN — 5til, liefst ongencemd.
Je verstond Hem wel
in wie je lijden werd gehelligd.
Hij had zljn kruis
geschreven in je hart,
opdat het rijk en mild
zijn zegen schenken zou.

www.indeken.be

STERVEN — gelovig.

een binnengaan in paradijs

van lente en van leven.

Een open hemel

met de Lieve Vrouw

je wachtend voor de |aatste tocht.

|k verheerlijk de Heer
en geheel mijn gemoed
is vol jubel om God

om mijn Redder.

Want Hij richtte zijn ogen
vol goedheid op mij

de geringste van al

die Hem dienen.

(Magnificat).

De families Buggenhout - Peslman

danken U voor Uw gebeden
en blilken van deelneming.



