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: De deur des Hemels staat open voor die op God
betrouwen, l'?f.pim )

FGedenk in uwe godvruchtige geLeJen

: de ziel van den Heer

CYRIEL CAMIEL COPPIETERS

echtgenoot van Mevrouw

JOSEPHINE DE MALSCHE

gahorun te Overmere, den 31 Jonuari 1877, en aldaar
godvruchtig overleden, den 11 8 er 1947,
gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten.

Voorzitter der Kerkfabriek van Overmere.
Lid van verschillende godvruchtige genoctschappen.

Hij was een dier vrome christenen van welke
de H. Paulus zegt: « De rechtvaardige leeft uit geloof =.

Door dit guddali}k licht geleid, volbracht hij
getrouw al de plichten van een goeden christen, een
voorbeeldigen echtgenoot, een stichtenden wader.
Zijn leven was een onafgebrokene plichtsbetrachting,
een edelmoedig zelfvergeten. :

Recht van inborst, eenvoudig In zijn handel-
wijze en edelmoedig van harte, was hij de vreugde
zijner familie en de uc]rﬁngnwam*dlga vriend wvan
allen die hem kenden.

God heeft hem beproefd gelijk het goud in het
vuur; met een voorbeeldig geduld en eene wolle
onderwerping aan Gods Wil heeft hij alles aanvaard.
Edelmoedig beklom hij Calvarié naar het goddelijk
Voorbeeld en nu heeft hij met Christus den Thabor

bereikt.
Beminde Echtgenunle en Kinderen, esuwig be-

waar ik het candenken aan de toewijding waarmede

gij mij tot het einde verzorgd hebt. En gij mijn zoon -

_ priester en mijn broeder - Hoogepriester des Heeren,
gedenkt mij onder het H. Misoffer.

H."E';Eukré van Jezus, wees nﬁh?e zaligheid. [Sﬂﬁ d. ctinl.}
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Om Uw wurig gebed tot zielerust van
den Overledene danken U van harte:
De Familién COPPIETERS,
VERSTRAETEN,
DE MALSCHE,
DE GENDT.

Dr. Gebr. D'hooge, Overmere, tel. 126,




