Hubert Asselman

Geboren op 07-06-1943 te Merchtem

Overleden op 26-12-1982 te Sint-Gillis-Dendermonde
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Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap
en zijn lielde geven.

t

Wi| bidden en wij zeggen dank voor het leven
van de Heer

Hubert ASSELMAN

geboren te Merchtem op 7 juni 1943 en plots
overleden te Sint-Gillis-Dendermonde op 26
december 1982, gesterkt door de Sacramenten
der Zieken.

De femilies ASSELMAN,
SCHELKENS,
DE COCK en
VAN EXTERGEM.

danken U voor uw asanwerigheid,
uw steun en gebed.

www.indeken.be

De stormen raasden om je huis

te zwaar om dragen werd je kruis
maar sterke bomen buigen niet

ze knappen af, als niemand 't ziet

Tijdens zovele eenzame nachten
zijt ge hoopvol blijven wachten
op de betere tijden van weleer
helaas ze kwamen nimmer weer.

Deapper zijt ge blijven vechten
nooit zoudt ge U nog leten knechten
uw fierheid werd uw ondergang
verbrak de veer van je levensdrang.

De avond viel, de nacht brak aan

een mens in nood, geen één die 't hoort
één vieugje begrip. één troostend woord
het kon niet zijn, en |e bent heengegaan.

Hubert, ge zijt nu bi) de Heer
berouwvol blikt ge op ons neer
we gedenken U in onze gebeden
vergeef aan ons die U misdeden.

Vaken, zo plots zijt ge heengegaan

ik zag ze niet, jouw stille traan

maar uw beeld blijft in mi] bewaard

omdat |k fier blijf, dat gij mijn vaken waart
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